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Hilma af Klint, The Swan, The SUW Series, Group IX, No.2, 1914, oil on canvas, HaK 150. By courtesy of the Hilma af Klint

Foundation. Photo: The Moderna Museet, Stockholm, Sweden.
Swedish Ecstasy

Hilma af Klint, August Strindberg en andere visionaire kunstenaars

17.02 — 21.05.2023 (Save the date persbezoek: 16.02 om 11u)



Swedish Ecstasy ontsluiert een verrassende en minder bekende kant van het land. De
tentoonstelling verzamelt zo’n 130 werken van Zweedse kunstenaars die inspiratie
vinden in het spirituele en met hun kunst de grenzen van het geestelijke bewustzijn
verruimen.

Een van de boegbeelden van de tentoonstelling is Hilma af Klint (1862-1944), een pionier
van de abstracte kunst. Ze ontwikkelde in het grootste geheim een radicaal oeuvre dat
zijn tijd ver vooruit was en pas na haar dood ontdekt werd. Haar werk is de laatste jaren
een revelatie in de internationale kunstwereld en zal nu voor de eerste keer in Brussel te
bezichtigen zijn, samen met een bijzondere VR-beleving van haar ‘tempel’.

Curator Daniel Birnbaum toont haar werk in een brede context van gelijkgezinde
visionaire kunstenaars en schrijvers, van de 18¢ eeuw tot vandaag. De expo biedt een
soms licht psychedelische trip langs baanbrekende kunstwerken en excentrieke figuren.

Met: Emanuel Swedenborg, August Strindberg, Carl Fredrik Hill, Ernst Josephson, lvan Aguéli,
Hilma af Klint, Anna Cassel, De Fem, Carsten Holler, Christine Odlund, Lars Olof Loeld, Daniel
Youssef, Joakim Forsgren en Cecilia Edefalk.

Download persbeelden

Zweden associéren we vooral met begrippen als welvaart, stabiliteit, innovatie en degelijkheid.
Maar er is een belangrijk, minder bekend aspect van het geestesleven van het land dat tot
uiting komt in kunst en literatuur. Swedish Ecstasy verzamelt werk van Zweedse kunstenaars
bij wie mystiek, extase en esoterische speculatie als een rode draad door hun oeuvres
lopen.

Zo was Emanuel Swedenborg (1688-1772) een voornaam ingenieur en wetenschapper,
maar ook een invloedrijk mysticus die regelmatig visioenen kreeg en profetische
voorspellingen deed. August Strindberg was vooral bekend als toneelschrijver, maar hij
werkte daarnaast ook aan alchemistische experimenten en expressionistische schilderijen. Hij
had mentale problemen, en ook kunstenaars als Carl Fredrik Hill of Ernst Josephson kenden
moeilijke periodes. Hun kunst kreeg daardoor het label van ‘outsider-art’. Tot vandaag blijven
esoterische tradities hedendaagse kunstenaars als Christine Odlund, Lars Olof

Loeld, Daniel Youssef en Cecilia Edefalk inspireren. De in Brussel

geboren Carsten Holler brengt het publiek in trance met een verblindende lichtinstallatie. De
Zweedse schrijver en kunstcriticus Peter Cornell presenteert een reeks vitrines met
curiositeiten en er is ook aandacht voor ‘Joik’, de traditionele zang van de Sami.

De tentoonstelling heeft ook een wereldprimeur in petto en presenteert voor het eerst recent
ontdekt werk van Anna Cassel, Hilma af Klints artistieke bondgenoot en levenslange
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vriendin. Swedish Ecstasy zet zo een aantal vrouwelijke en ‘outsider’-kunstenaars op de kaart
die lange tijd buiten de kunstcanon vielen.

Centraal in de tentoonstelling staat Hilma af Klint (1862-1944). Samen met 4 gelijkgestemde
kunstenaressen vormde ze de groep ‘De Fem’ (De Vijf). Door meditatie en tranceachtige
seances communiceerden ze met hogere entiteiten, wiens berichten ze transcribeerden via
automatisch tekenen en schrijven. Zo creéerde Hilma af Klint abstracte kunstwerken,
verscheidene jaren voor Mondriaan, Kandinsky of Malevich wereldwijd naam maakten als
pioniers. Tijdens haar leven toonde ze dit baanbrekende werk enkel in haar intieme kring van
gelijkgezinden. Ze stipuleerde in haar testament dat dit verborgen oeuvre pas 20 jaar na haar
overlijden mocht tentoongesteld worden omdat “de wereld nog niet klaar was”... Swedish
Ecstasy brengt voor de eerste keer werk van Hilma af Klint naar Belgié zodat een nieuwe
generatie haar werk kan ontdekken. Zo zal o.a. de volledige reeks Primordiale Chaos te
bezichtigen zijn, naast een selectie werken uit haar reeks De Zwaan en een iconisch altaarstuk.

"Ik was het instrument van de extase," schreef de
Zweedse schilderes Hilma af Klint, die tegenwoordig
over de hele wereld waardering krijgt. Af Klint was niet
alleen. Deze tentoonstelling plaatst haar werk voor de
eerste keer in een bredere context. Mystiek en
esoterische speculaties zijn namelijk centrale thema's
in de creaties van enkele van de belangrijkste
Zweedse culturele figuren, historisch gezien en
vandaag.

- Daniel Birnbaum, curator
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F B . uitdragen. Voor dit ambitieuze project realiseerde ze
maar liefst 193 schilderijen in verschillende series. Het
is niet duidelijk of ze de tempel werkelijk wilde

A still of the virtual reality recreation of Hilma af realiseren, of dat het eerder een innerlijke ruimte
Klint's Temple. Image courtesy: Bokfrlaget Stolpe,  voorstelde. Dankzij de VR-installatie komt deze
Stockholm & Acute Art, London tempel voor het eerst digitaal tot leven in de vorm van

een 12 minuten durende kosmische reis doorheen
haar universum.



Rond de tentoonstelling

Bozar organiseert rond de tentoonstelling
verschillende evenementen, zoals een lezing door
internationale sprekers (15.02), nocturnes op elke
laatste donderdag van de maand met Dominique De
Groen (30.03 en 27.04)

Dominique De Groen ©DR-GR en Jeroen Olyslaegers (19.04), en de Belgische
premiére van de recent verschenen biopic

“Hilma” door Lasse Hallstrom (26.04).
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Tafel. Dates: 1843, 1845 & 1846. Language: Latin.
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