
 

  

Persmailing 

8 x zomer in Brugge 

Een stad met water heeft een magische aantrekkingskracht. Brugge ‘waterstad’ is via kanalen 

verbonden met de zee en met andere steden. In de binnenstad bieden de reitjes een uniek systeem 

van stadskanalen. Laat je deze zomer in Brugge leiden door het vele water. Ontdek 

de Werelderfgoedstad vanop het water tijdens een boottocht. Neem op zonnige dagen een 

verfrissende duik in de zwemzone bij de Coupure. Leer bij regenweer meer over de geschiedenis 

van Brugge en de zee in het Stadhuis. Ook de expo Adembenemende Plekken en streetartroute The 

(Sea) Bridges illustreren de verknochtheid aan de zee. Diverse locaties langs of in de buurt van de 

reien bieden dan weer een podium voor kunstenaars tijdens het gloednieuwe Reiefestival. En wat 

van een nachtje Brugge in een kamer met kanaalzicht? 

  
 

Water als leidraad voor 

'Het verhaal van Brugge' 

https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-y/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-j/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-j/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-r/


Brugge dankt haar bestaan en welvaart grotendeels aan de rivier ‘Reie’, de ‘Roya’ in de oudste bronnen. Dit 

levensbelangrijke water vormt de leidraad voor de vijfde wandeling (6 km) op de gratis Visit Bruges route-

app. Met dit ‘Verhaal van Brugge’ duik je in zes eeuwen Brugse geschiedenis al flanerend langs de kanalen. 

Onderweg leer je meer over de stadsomwalling, de badhuizen of badstoven, het kleuren van het Brugse 

laken met planten en water, de brandstraatjes. 

 

Download de app via Android of IOS 

  
Langs, op en in het water 

Brugge: Kuieren langs de kanalen, genieten van een picknick langs de waterkant, een boottocht op de 

reien en Brugge vanuit een verrassend perspectief ontdekken. Gratis pootjebaden of baantjes trekken in de 

grote zwemzone aan de Coupure. Zolang de kwaliteit van het water goed is, kun je er dagelijks (01/07 > 

03/09) van 13u tot 20u zwemmen. Voor de allerkleinsten is er een ploeterbad. 

 

Langs het kanaal naar Damme of naar Zeebrugge kan je ontspannend fietsen. Maak ook een stop 

in Lissewege om de ‘Beelden in het witte dorp ’ te bewonderen, onder andere langs het romantische 

Lisseweegs vaartje. 

Zeebrugge: Langs de vloedlijn wandelen of zwemmen in de Noordzee. Op het Zeebrugse strand wappert 

de Blue Flag, een internationaal kwaliteitslabel. Gemiddeld anderhalve keer per week wordt het zwemwater 

onderzocht. Sportieve waterratten kunnen zich wagen aan kitesurfen bij Icarus Surfclub. De rustige 

genieter kan bij Captain Blue inschepen voor een havenrondvaart en het reilen en zeilen van een 

wereldhaven leren kennen. Iedere donderdagavond van 6 juli t.e.m. 24 augustus is er Film op het Strand, 

de gratis openluchtbioskoop met de zee in de achtergrond. 

 

 

https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-t/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-i/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-d/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-h/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-k/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-u/


 

  

  
  

 

  

 

Museumpresentatie 

'Brugge en de zee’  

De verbinding van Brugge met de zee was medebepalend voor de bloei van de stad. Die relatie liep soms 

woelig. Eeuwenlang heeft de stad moeten vechten, ofwel om zich te beschermen tegen het water of juist om 

de verbinding open te houden. Dit verhaal wordt mooi in kaart gebracht in de historische zaal van 

het Stadhuis aan de hand van een Augmented Reality-maquette en verschillende objecten, schilderijen, 

prenten en foto’s. Een boeiende geschiedenis van de Romeinse tijd tot vandaag. Een audioverhaal in het NL, 

EN en FR geeft extra toelichting. 

https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-o/


Begin 17e eeuw is het Zwin - de toegang tot de zee -  nog moeilijk bevaarbaar. Het kanaal naar 

Oostende wordt echter gegraven en Brugse kooplui drijven vanaf dan handel met Azië en Zuid-Amerika en 

laten de stad kennismaken met exotische nieuwe producten: koffie, thee, tabak, porselein. Dit verhaal en 

veel meer kun je in het Gruuthusemuseum ontdekken. 

  
Reiefestival  18 > 20 augustus 2023 

Veertien kunstenaars brengen unieke creaties in openlucht, geïnspireerd door het thema ‘Geloof’ en het 

Brugse erfgoed. Performances, theatervoorstellingen, installaties, concerten, processies,… op verrassende 

locaties. 

Wensen voor de wind: Aan een met linten versierde droommast op de Burg - met ook verwijzingen naar de 

zee - kunnen passanten hun wensen toevertrouwen. Op zondag 20/08 worden ze naar de Kapucijnenrei aan 

het Concertgebouw gebracht. In een rituele performance geeft Michiel Alberts aandacht aan iedere wens 

om die vervolgens mee te geven aan het water en de wind. 

Vitus – de ziekte danst mij is een persoonlijke tocht van Jorre Vandenbussche naar lichamelijke en spirituele 

genezing.  Met mediakunstenaar Marcel Wierckx maakt hij tijdens het festival dagelijks de oversteek van de 

Minnewaterbrug. Het publiek kijkt toe vanop de oever. 

Als anno 2050 blijkt dat de zeespiegel veel sneller stijgt dan verwacht, is in Brugge, net als in veel andere 

steden, alles weggespoeld.  In 2123 wordt in de Atlantische Oceaan een tijdscapsule opgevist vol stemmen 

en geluiden uit een ver verleden. Tijdens een audiowandeling wordt het publiek naar dit jaar gekatapulteerd 

en laat T-2123 de teruggevonden stemmen en geluiden weerklinken in het centrum van de stad. 

In Zeebrugge meert een bijzondere tentboot aan waar je de avonturen van Kapitein Nemo kan beluisteren. 

Van 7 tot 20 augustus kunnen bezoekers er hun wensen achterlaten. 

Volledig programma op www.reiefestival.be 

 

  

https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-b/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-n/


 

  

 

  
  



 

Sashuis, uitvalsbasis 

'Handmade in Brugge’ 

Het Sashuis bij het Minnewater, daterend uit de 16e eeuw maar neogotisch verbouwd eind 19e eeuw, 

deed ooit dienst als een huis voor sluiswachters. De onderliggende sluis is reeds lang buiten gebruik en het 

waterniveau wordt op afstand geregeld. Het historische pand is nu de vaste stek van Handmade in 

Brugge. Naast de shop waar je unieke, ambachtelijke producten kopen kan, is er een 

tweemaandelijkse expo. Tot eind augustus krijgt de nieuwe lichting HIB-makers de kans om hun ambacht 

in de kijker te zetten. Loop er gerust eens binnen. 

Meer info op www.handmadeinbrugge.be 

  
Om van te watertanden 

Een opgerolde wafel van deeg met paradijs- 

korrel, opgevuld met een frisse vulling en versierd met korianderzaad, frambozen- en aalbessenpoeder. 

Klinkt smakelijk! 

Dit vegan en glutenvrij wafeltje - The Duke of Burgundy – is het resultaat van een samenwerking van Otto 

Wafle Atelier en foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh, in opdracht van Musea Brugge. Het is 

geïnspireerd op de culinaire traditie die de middeleeuwse straten deed geuren naar hertogelijke banketten. 

Wie het Gruuthusemuseum bezoekt, krijgt korting op de Bourgondische wafel en ook een receptje om zelf 

eens een middeleeuwse wafel te maken.  

  

https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-p/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-p/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-p/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-p/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-p/
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https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-x/
https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-m/


 

  
 

 



Historische waterhuishouding  

Al sinds de middeleeuwen kende Brugge een uitgebreid waternet. Het water werd in waterhuizen op de 

Vesten uit de stadsgrachten gepompt en via een uitgebreid, ondergronds netwerk van loden buizen naar 

de openbare waterputten verspreid. Op de binnenvest tegenover de Fonteinstraat staat nog het ‘Oud 

Waterhuis’ dat de geschiedenis inging als één van de zeven Brugse Wonderen. 

De waterpompen op de Eiermarkt, het Simon Stevinplein, het Sint-Jansplein, de pomp met bronzen dolfijn als 

waterspuwer nabij het Groeningemuseum, de beroemde pomp met paardenkop in 

de Wijngaardstraat of met Maria en kind bij de O.l.V.- kerk zijn stille getuigen van het netwerk 

van bovengrondse stadspompen, dat vanaf de 2e helft van de 18e eeuw in de Brugse binnenstad werd 

uitgebouwd. 

De bakstenen watertoren op de Gentpoortvest heeft een middeleeuws uiterlijk, maar vergis u niet. Hij werd 

pas in 1925 gebouwd, als onderdeel van het moderne waterbevoorradingssysteem dat de stad toen 

introduceerde en tot vandaag fris drinkwater levert. 

  
Kamer met kanaalzicht 

In Brugge zijn er logeeropties bij de vleet. Wil je ontwaken met uitzicht op de typische reitjes, dan kan je 

o.a. terecht in Hotel Adornes, Hotel Ter Reien, Hotel Monsieur Maurice, Hotel Ter Brughe, Hotel Augustyn,… voor 

een kamer met kanaalzicht. Bij Hotel Bourgoensch Hof  en Hotel Bourgondische Cruyce wordt ook 

het ontbijt aan de waterkant geserveerd.  Bovendien genieten van high tea en champagne kan op 

het terras van Hotel Van Cleef en Hotel De Orangerie. De bar van Hotel Monsieur Ernest heeft in de zomer een 

privé-terras langs de Speelmansrei. Meer suggesties van hotels en B&B’s op www.visitbruges.be 

 

https://brugge.createsend1.com/t/j-l-ehtdjtt-thdriitilt-c/

