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Wat een massale opkomst! 
Op de 13e Beeldig Lommel ontvingen we maar liefst 55.000 bezoekers: 20.000 op zaterdag en 35.000 

op zondag. 64 levende standbeelden acts, 25 kinderacts, 6 mobiele acts en sfeermuziek van 
tientallen muzikanten hadden de straten van het stadscentrum van Lommel volledig ingepalmd. 

Artiesten uit alle hoeken van de wereld lieten zich van hun meest beeldige kant zien; Spanje, 
Portugal, Griekenland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Israël, Oekraïne, Rusland, Duitsland, 
Denemarken, Tsjechië, Bulgarije, Argentinië, Frankrijk, Polen & Nederland. 

 
Ontroerende video vanuit de levende beelden 
De Beeldig Lommel werkgroep kreeg enkele dagen na het evenement een video doorgestuurd 

waarin de levende beelden de organisatie uitvoerig bedankten. Deze videofragmenten hebben de 
beelden na het evenement apart opgenomen en vervolgens tot één filmpje gemonteerd.  

 
"We werden er stil van ... Een 10 minuten lange video waarin de vele levende beelden op een 
enthousiaste, lieve en ontroerende manier de organisatie bedanken ... Dat hebben we nog nooit 

eerder met de werkgroep meegemaakt. Op zijn zachts gezegd; dit doet ons - na 10 maanden hard 
werken - énorm deugd." zegt Niek Janssen, directeur Toerisme Lommel. Bekijk de video 

op https://www.youtube.com/watch?v=OGDs9rqPdNY 
 
We zien je weer in 2024! 

Voor diegene die staan te popelen voor de volgende editie van Beeldig Lommel, zet 15 en 16 juni 
2024 alvast in jullie agenda! We ontvangen je maar al te graag opnieuw in het warmste plekje van 
Vlaanderen. 
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