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Persbericht
Het Stadsmus prikkelt deze zomer de interesse in het Hasselts erfgoed met meme-communicatiecampagne

Voor de tweede maal op rij gebruikt Het Stadsmus de zomer om het Hasselts erfgoed in de kijker te zetten. Geen
weetjes, maar kunstwerken uit de eigen collectie belichten dit jaar een nieuwe reeks straffe verhalen over
locaties die de Hasselaar iedere dag onwetend passeert. “Door onszelf te verdiepen in de rijke geschiedenis
van bijzondere plaatsen of bekende Hasselaren, voeden we onze verbondenheid met de stad en koesteren we
het eigen erfgoed. Via de humoristische toon en de spreiding in de binnenstad hopen we ook Hasselaren te
bereiken die niet naar de musea komen”, aldus schepen van cultuur Nele Kelchtermans.

Schilderijen treden uit de museummuren

Gedurende de hele zomer krijg je 8 kunstwerken te zien die verwijzen naar een tafereel uit de Hasseltse geschiedenis.
Zo reis je terug naar een tijd waar postkoetsen aan de lopende band door de welbekende Demerstraat passeerden, of
waar een dapper groepje lokale bevolking tijdens de Boerenkrijg in Sint-Lambrechts-Herk ten strijde trekt tegen het
Franse regime. De monumentale houtskooltekening van kunstenaar Rinus Van de Velde neemt je mee naar volkscafé
Cambrinus en tovert naast zichzelf en zijn vrienden heel wat Hasselaren op het doek. Ook minder bekende schilders
zoals Lucien Nolens en Godfried Guffens geven je via hun prachtig werk een inkijk in het leven van onbekende en
prominente Hasselaren. Zo werd minister Jan Thonissen voor eens en voor altijd vereeuwigd in een portret door
Godfried Guffens. “Deze schilderijen vormen een brug tussen erfgoed en kunst en laten ons de geschiedenis van
Hasselt op een visuele manier beleven”, aldus directeur Ann Vandeput. Van social media, affiches en stoepborden tot
reclame op bussen en broodzakken. Het Stadsmus brengt de geschiedenis van Hasselt zelfs tot de eetkamer en legt
zo de erfgoedverhalen op tafel



Zelfrelativerende humor

Het museum kiest bewust voor een prikkelende campagne waarbij men het meme-fenomeen doortrekt naar geprint
campagnemateriaal. Alle schilderijen werden, in de stijl van een meme, voorzien van een ludieke baseline die niet
alleen de aandacht trekt, maar die passanten ook zuigt naar de website waar de echte verhalen te lezen zijn. “Memes
zZijn populair en door hun ontwapenende, zelfrelativerende en zelfs flauwe humor, universeel. Door te opteren voor een
humoristische insteek hopen we liefde voor het erfgoed stap voor stap aan te wakkeren bij Hasselaren die op het
eerste zich misschien minder interesse hebben in de geschiedenis van de stad. Ook toeristen die deze zomer naar
Hasselt trekken, proberen we met ons verhaal naar het museum te trekken. Online moedigen we de Hasselaar aan
om ons te overtreffen met eigen gevatte memes”, aldus Ann Vandeput, directeur van Het Stadsmus.
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Moeilijke keuze uit 9.002 objecten

Er werden 8 kunstwerken gekozen uit de 9.002 objecten
van de verzameling van Het Stadsmus. Beeldende
kunst (schilderijen, tekening, prenten,...) is met 2.784
objecten de grootste deelcollectie en een belangrijke
kennisbron over het veranderende Hasseltse
straatbeeld, (fictieve) historische gebeurtenissen, of
prominente Hasselaren in chique portretten. Het
zwaartepunt van de schilderijencollectie ligt op 19de en
20ste-eeuwse Hasseltse kunstenaars die hun sporen
verdienden in het kunstlandschap. In Het Stadsmus zelf
staat een klein deel opgesteld, de rest van de collectie
bewaren we in het depot. Momenteel kan je de
schilderijen van Godfried Guffens bewonderen in de
tijdelijke expo.




