
 

 

Agendatip 
De Schorre 
Provincie Antwerpen 

 

Themawandeling over goden en godinnen in De Schorre 
19 augustus 2023, 13.30 – 15.30 uur, Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
  
Wil je De Schorre en haar natuur op een andere manier leren kennen? Schrijf je 
dan in voor een unieke wandeling met huisgids Jan Vaeck. Wat is het verhaal van 

het Parisoordeel? Wat heeft Niké met de natuur te maken? Waarom draagt 
Bacchus een krans van klimop op zijn hoofd? Koop je ticket 
via www.deschorre.be en krijg een antwoord op deze vragen. 
  
Huisgids Jan werkte 30 jaar in De Schorre en kent het domein dan ook als zijn broekzak. Hij 
kent de namen van alle planten en bloemen, vertelt je meer over geneeskrachtige planten 
en neemt je mee in de wereld van de (planten)mythologie.  
  
De wandeling begint in het onthaal van Congrescentrum De Pitte. Ook bij slecht weer gaat 
de wandeling door. Voorzie hiervoor dus de gepaste kledij. De wandeling duurt ongeveer 
2u. Inschrijven op voorhand is verplicht. 
  
Op 10 september staat de themawandeling “de oogst van het paradijs” gepland en op 31 
oktober staat de avondwandeling in het thema van “Samhain of de oorsprong van 
Halloween”.   

 
 

Gids Jan Vaeck in actie - Copyright: rechtenvrij te gebruiken 

http://www.deschorre.be/


PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer: 
Zaterdag 19 augustus 2023, 13.30 tot 15.30 uur 
 
Waar: 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
 
Deelnameprijs: 
5,5 euro 
  
Website: 

www.deschorre.be (of rechtstreekse link: http://bit.ly/goden ) 

 
Meer info: 

onthaal@deschorre.be of 03 880 76 00 
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