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Zomerse Opendeurdagen 
  

Je start met de bouwgeschiedenis van het kasteel. Gedurende bijna vier eeuwen 
verblijft de familie d’Ursel ’s zomers in Hingene, maar ’s winters in Brussel. Generatie 
na generatie wonen ze in het hôtel d’Ursel op de Houtmarkt. Plannen, maquettes, 
foto’s en een 3D-model wekken deze schitterende stadsresidentie opnieuw tot leven.  
  
Het contrast met de zomerresidentie kan niet groter zijn. De recente terugplaatsing 
van tientallen wandbespanningen met bedrukt en beschilderd katoen bekroont de 
jarenlange restauratie. 
  
Al in de 18de en de 19de eeuw is het kasteel de thuis van enkele adellijke 
amateurschilderessen. De centrale figuur is Antonine de Mun, 6de hertogin d’Ursel 
(1849–1931). 
  
Tot slot bezoek je de spiegelzaal en de salons, waarvan sommige zijn gedecoreerd 
met katoenen wandbespanning en andere met schitterend roze en blauw Chinees 
papierbehang. En ook de zeldzame zijden sprei, die recent opdook bij een 
Nederlandse antiquair, is deze zomer te zien in Hingene! Je leest meer over de 
sprei in een artikel in dit Kasteel d'Ursel Magazine. 
  
Praktisch 

  
Elke zondag van 2 juli tot 10 september 2023 – van 13 tot 18 uur – vrije bijdrage 
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Stem ons tot 'Wandeling van het jaar' 
  
In onze wandelbrochure ‘Op stap met de hertog’, die je vindt in het poortgebouw, 
verneem je alles over de geschiedenis van het kasteeldomein. Deze wandeling is 
genomineerd voor ‘Wandeling van het jaar’. Kom voor 31 augustus langs en stem ons 
via www.wandelingvanhetjaar.be naar de kroon. 
  

  

 

   

 

 

Doe jij mee? 
  

https://elinkeu.clickdimensions.-lzn5NfvyAZKCArng


In 2023 nemen we samen met acht andere kastelen opnieuw deel aan Kerstmagie, 
een organisatie van Historalia. Zoals steeds ontvangt de kasteelheer zijn uitgebreide 
familie om samen op het kasteel kerst te vieren. Dit jaar zit de kasteelheer zonder 
inspiratie en besluit hij een beroep te doen op twee wereldberoemde decorateurs. Hij 
organiseert een wedstrijd om te kijken wie de geest van kerst het beste kan vatten, 
zodat het een feest wordt voor al onze zintuigen. 
  
De komende maanden vervolledigen we onze vrijwilligersteams. Daarom lanceren we 
een oproep naar nog meer helpende handen. Verwelkom je graag bezoekers? 
Serveer je de lekkerste soep of broodmaaltijd? Knutsel of naai je als de beste? Of is 
dansen of acteren helemaal je ding? Wellicht kan je al je talenten inzetten bij een van 
onze teams. Neem contact op met Véronique via info@kasteeldursel.be. Via haar krijg 
je meer informatie en antwoord op al je vragen. 
  
www.kerstmagie.be 

  

  

 

   

 

 

Terugblik Kasteelfeesten 
  
Op de warmste 8 juni ooit keerden we met de Kasteelfeesten terug naar 1910, de tijd 
van 'La Belle Époque'. Bekijk de uitgebreide fotoreportages op 
onze Facebookpagina. 
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