
 

 

PERSBERICHT 
Brussel, 16 augustus 2023 

Het programma van het BD Comic Strip Festival is bekend  
 

Op 8, 9 en 10 september is het BD Comic Strip Festival er weer. Het festival vindt plaats in de 
Brusselse Gare Maritime.  Op het programma staan heel wat verrassingen. Het wordt een 
editie boordevol tentoonstellingen, meet-and-greets, signeersessies en fun voor iedereen. 
Dit jaar gaat er extra aandacht uit naar de wereld van de manga. De reuzenballonnen zijn ook 
weer van de partij. Genoeg redenen voor de fans van de negende kunst om naar Tour & Taxis 
af te zakken.   

8, 9 en 10 september zijn absolute hoogdagen voor het stripverhaal in ons land. Want dan is het BD 
Comic Strip Festival er weer. Er staat een hele reeks activiteiten op het programma. Ook dit jaar zijn 
er signeersessies, meet-and-greets en de traditionele reuzenballonnen. Stripfans kunnen  tijdens 
deze editie ook terecht in een volledig nieuwe ruimte gewijd aan de wereld van de manga. Op 
vrijdag is er opnieuw een scholendag. Het festival vindt plaats in de prachtige Gare Maritime in de 
Tour & Taxis-wijk.  

Niemand minder dan Aveline Stokart, de tekenares van de beroemde reeks 'Haar' ontwierp de 
affiche van het festival. Die verwijst naar de 77ste verjaardag van uitgeverij Le Lombard. Om die 
op gepaste wijze te vieren, zijn er heel wat verrassende activiteiten  en een speciale 
tentoonstelling over de fascinerende geschiedenis van de uitgeverij in het Stripmuseum.  

Dit staat er op het programma.   

De expo’s  
Dit jaar zijn er enkele tentoonstellingen die je zeker niet mag missen. De expo’s vinden plaats in de 
Gare Maritime, het Stripmuseum en het Warandepark.  

Gare Maritime in de Tour & Taxis-wijk  

Tentoonstellingen rond de alternatieve strip 
Het BD Comic Strip Festival besteedt al enkele jaren heel wat aandacht aan de alternatieve strip. 
Dit jaar zijn er twee tentoonstellingen gewijd aan hedendaagse artiesten, de Duitser Max Baitinger 
en de Fransman Benoit Carbonnel.  

Tentoonstelling Sibylla – Max Baitinger  
Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) sloten Sibylla Schwarz en haar vader zichzelf op. De 
Zweedse troepen rukten namelijk op naar Pommeren. Sibylla maakte het einde van de oorlog nooit 
mee en stierf op 17-jarige leeftijd. Ondanks haar korte leven schreef ze meer dan honderd barokke 
gedichten. Bijna twee eeuwen lang werd Sibylla Schwarz beschouwd als een literaire figuur van de 
eerste orde, tot ze in de vergetelheid raakte.    

Daar wou Max Baitinger haar weer uit halen. In dit verhaal vertelt hij het leven van Sibylla Schwarz. 
Met veel zin voor theatraliteit gaat hij op ondezoek. Het resultaat is een ongewone biografie van 
deze weinig bekende en atypische Duitse persoonlijkheid. 

Tentoonstelling Cool Parano, een testament in graffiti – Benoit Carbonnel 
Cool Parano is een expo rond Coin Coin, een jonge graffitikunstenaar uit Marseille. Je maakt er 
kennis met het dagelijkse (of nachtelijke) leven van een graffitikunstenaar. Het hoofdpersonage is 



 

 

niemand minder dan de auteur zelf. Graffitti is niet alleen zijn passie, het is een ware obsessie. Je 
krijgt er een unieke inkijk in de graffitticommunity.  De tentoonstelling bulkt van de anekdotes en 
levert een schat aan historische, sociologische en technische informatie over een cultuur die ooit 
werd gehekeld maar nu steeds meer erkenning krijgt.  

Stripmuseum  

Le Lombard, een familiezaak 
De tweede verdieping van het Stripmuseum brengt de geest van de oude Waucquez-warenhuizen 
weer tot leven. Het decor van de tentoonstelling rond de 77ste verjaardag van uitgeverij Le Lombard 
is opgevat als een showroom van een grote meubelwinkel. Je krijgt er een overzicht van 77 jaar 
familiestrips en maakt kennis met de onstaansgeschiedenis van Le Lombard, de pioniers en de 
helden van de uitgeverij.  
Je ontdekt er de buitengewone rijkdom van een catalogus die aanvankelijk was uitgebouwd rond het 
legendarische weekblad Kuifje en de grafische stijl van Hergé. De expo schetst de evolutie van de 
uitgeverij op het ritme van de veranderende maatschappij en het uitgeverslandschap met nooit 
eerder vertoonde documenten, beelden, archiefstukken projecties en originele tekeningen. Allemaal 
verstopt in nepmeubels.  
 
ODYSSEE naar de oorsprong van Blake en Mortimer 
De tentoonstelling ODYSSEE plaatst het striperfgoed van van Blake en Mortimer in zijn esthetische, 
culturele en historische context. Zo kan het grote publiek het werk in al zijn facetten (her)ontdekken. 
Terwijl je langs originele platen en documenten van E.P. Jacobs, Etienne Schréder en Christian 
Cailleux wandelt, ontdek je hoe het bekende album De U-straal van Edgar P. Jacobs de overgang 
maakt van de Amerikaanse comic naar de Belgische strip.  

Warandepark 

De kat op pad 
De bekende kat verlaat de stripwereld en neemt het Warandepark in. Dat doet hij na een tournee 
door Europa met haltes in Parijs, Bordeaux, Caen, Genève, Monaco en Montreux. Al meer dan 6 
miljoen mensen bezochten de expo. Niet toevallig is Brussel de laatste halte. Schepper Philippe 
Geluck werd geboren in onze hoofdstad en liet speciaal voor Brussel twee nieuwe beelden los op 
het publiek. Je kan de 22 monumentale katten in het Warandepark nog een laatste keer zien tijdens 
het BD Comic Strip Festival. Speciaal voor het festival werd de expo verlengd. 

Reuzenbalonnen 
Bezoekers kunnen ook de beroemde reuzenballonnen bewonderen. De gigantische striphelden 
staan verspreid over het festivalterrein. Dit jaar gebeuren er ook activiteiten rond de ballonnen.  
 
Signeersessies 
Geen BD Comic Strip Festival zonder signeersessies! Ook tijdens deze editie komen heel wat 
belangrijke auteurs opdagen. In totaal worden er zo’n 200 signeersessies gehouden in de Gare 
Maritime. Hou de website in het oog! 

 

 



 

 

Ontmoetingen en animaties 
Uitgevers en auteurs stelden een programma samen met heel wat ontmoetingen rond iconische 
striphelden, de evolutie van de 9e kunst en nieuwe trends. Tijdens het hele festival kan je ook naar 
een reeks leuke animaties voor jong en oud.   

Het internationaal paviljoen 
België is uiteraard heel erg trots op zijn stripcultuur. Maar ook in het buitenland leeft de strip. Tijdens 
het festival kan je kennismaken met de stripwereld in een aantal andere landen en regio’s in het 
internationaal paviljoen. Dit jaar staan de spotlights op Zuid-Korea, China, Noord-Ierland, Polen, 
Taiwan, Israël, Cuba, Algerije, Rusland, Corsica en Arabischtalige landen.   
 
De stripscholen   
Dit jaar stellen stripstudenten uit de federatie Wallonië-Brussel hun werk voor. En om jong talent de 
kans te geven uitgevers te ontmoeten, organiseren het Belgisch Stripcentrum en de Association 
Raymond Leblanc twee ontmoetingen met uitgeverijen voor jonge auteurs op vrijdag 8 september.  
 
Scholendag 
Dit jaar is er opnieuw een scholendag. Op vrijdag 8 september gaan de deuren om 9 uur open om 
leerlingen te ontvangen. Die kunnen de hele dag kennismaken met de 9e kunst en hun helden in al 
hun vormen ontdekken. De uitgeverijen organiseren ook heel wat workshops die dag.   
 
De Atomiumprijzen 2023 
Om creatief werk en auteurs te steunen, reikt de Brusselse overheid al meer dan vijf jaar de 
Atomiumprijzen uit. Dat gebeurt telkens in het kader van het BD Comic Strip Festival. Het gaat vooral 
om geldprijzen. Dit jaar worden er 8 prijzen uitgereikt op 8 september, voor een totaal van meer dan 
75.000 euro.  

Een gratis en toegankelijk festival   
Het BD Comic Strip Festival is gratis en voor iedereen toegankelijk. Dat geldt voor alle evenementen 
en tentoonstellingen in de Gare Maritime en het Warandepark. Bedoeling is om zoveel mogelijk 
mensen in contact te brengen met de spannende wereld van het stripverhaal in de hoofdstad van 
de 9e kunst.   
  
Meer info over de activiteiten tijdens het festival en over de Atomiumprijzen vind je op 
bdcomicstripfestival.brussels. De site krijgt geregeld een update.  
 

Perscontact: Noémie Wibail, +32 490 49 43 84,  n.wibail@visit.brussels 

 


