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Persbericht 

Sinds 2007 presenteert lille3000 grote tentoonstellingen van hedendaagse kunst op 

een uitzonderlijke locatie: de Tripostal te Rijsel. 

In het kader van haar uitnodigingen aan grote collecties zal lille3000 in het najaar van 2023 

de in België gevestigde Vanhaerents Art Collection ontvangen. Deze tentoonstelling past in 

een dynamiek die in 2007 begon met de Collection Pinault (Passage du Temps), in 2009 met 

de Saatchi Gallery (La Route de la Soie), in 2011 met het Centre National des Arts Plastiques 

(Collector), in 2013 ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de carrière van galerist 

Emmanuel Perrotin (Happy Birthday, Galerie Perrotin 25 ans), in 2014 rond 18 Vlaamse 

privéverzamelaars (Passions Secrètes, Collections privées flamandes), in 2017 ter 

gelegenheid van de 40ste verjaardag van het Centre Pompidou (Performance !), in 2021 met 

het Design Museum Gent (Colors, etc.) en ten slotte in 2022 met de Fondation Cartier pour 

l’art Contemporain in het kader van Utopia (Les Vivants). 

Deze tentoonstellingen hebben de grootste namen van de internationale kunstscene en de 

opkomende generatie kunstenaars samengebracht. Ze vertellen de verhalen en passies van 

de uitgenodigde verzamelaars en confronteren ons met diversiteit en vitaliteit, thema’s die 

de wereld inspireren. 

De Vanhaerents Art Collection is een van de grootste privéverzamelingen van hedendaagse 

kunst in België. Gei ̈nspireerd door het gelijknamige lied van Jean-Jacques Goldman uit 1982, 

resoneert « Aller au bout de mes rêves » voor Walter Vanhaerents als een dagelijks 

engagement dat het nemen van risico’s niet schuwt. 

De tentoonstelling Au bout de mes rêves, strekt zich uit over de drie verdiepingen van de 

Tripostal. Ze wil in deze donkere en onzekere tijden sterk en geëngageerd zijn, maar ook 

sprankelen en tot verwondering uitnodigen. 

Waar dromen zijn, is er hoop op verandering of een nieuw begin. Met deze expo is de droom 

van een in 50 jaar met passie opgebouwde collectie werkelijkheid geworden. 

VISUALS 

 

 

MET WERKEN VAN : DAVID ALTMEJD, MARK HANDFORTH, OTIS KWAME KYE 

QUAICOE, MARIKO MORI, YOSHITOMO NARA, IVAN NAVARRO, LAURE 

PROUVOST, TOMÀS SARACENO, YINKA SHONIBARE, EMMANUEL TAKU, KEHINDE 

WILEY... 

 

https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=a41231e3e8&e=bf82da8828


 

De Vanhaerents Art Collection is een unieke verzameling hedendaagse kunst, 

samengesteld door Walter Vanhaerents en zijn kinderen Els en Joost. De oorsprong 

van de Vanhaerents Art Collection gaat terug tot de jaren 1970, toen een jonge Walter 

zijn eerste kunstwerken begon te verzamelen. Hij verzamelde stukken die toen als 

uiterst gedurfd en radicaal werden beschouwd, en legde daarmee de basis voor een 

collectie die nu tot de meest prestigieuze ter wereld behoort. 

De collectie, waarvan weinig bekend is over de omvang en inhoud, weerspiegelt de 

diversiteit en vitaliteit van de huidige artistieke praktijken. Zowel gevestigde als 

opkomende kunstenaars zijn vertegenwoordigd, met vooral monumentaal werk 

(schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, installatiekunst, fotografie, performance 

art en video). 

De collectie omvat niet alleen werken van Amerikaanse kunstenaars die hebben 

voortgebouwd op de artistieke nalatenschap van Andy Warhol (Cindy Sherman, Jeff 

Koons, Richard Prince, Barbara Kruger, Jenny Holzer, Matt Mullican, James Lee Byars, 

Allan McCollum), maar ook werk van Europese kunstenaars als Gilbert & George, 

Christian Boltanski, Franz West en Thomas Ruff, en Belgische kunstenaars als Kris 

Martin, Wim Delvoye en Francis Alÿs. 

De vruchtbare mix tussen gevestigde waarden en jong opkomend talent loopt als een 

rode draad door de collectie, met verwijzingen naar onder meer de films van 

Hitchcock, McDonald’s en de pop of gothic muziekcultuur. De Vanhaerents Art 

Collection is ondergebracht in hartje Brussel, in een voormalig sanitair depot uit 1926, 

gerenoveerd door Paul Robbrecht en Bert Haerynck. De collectie volgt de 

hedendaagse tendenzen op de voet en blijft zich vandaag wereldwijd focussen op de 

jonge cutting-edge kunstscène. 
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