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HART wordt GLEAN 

  

HART, het toonaangevende Belgische tijdschrift voor hedendaagse kunst sinds 2006, heet voortaan 

GLEAN en verschijnt vanaf september ook vier maal per jaar in het Engels. Met Brussel als 

uitvalsbasis bouwt GLEAN een brug tussen de Belgische kunstscene en de internationale 

kunstwereld. 

  

Midden juni verhuisde de redactie naar Brussel, een stad waarin een verscheidenheid aan verhalen, lokale 

geschiedenis, internationale beleidsvorming en artistieke praktijken door elkaar geweven worden. Een 

uitgelezen uitvalsbasis voor het tijdschrift om de hartslag van de (inter)nationale hedendaagse kunstwereld 

waar te nemen. 

  

Eind juni kondigde Hermitage Amsterdam haar rebranding aan tot H’ART museum. Over deze verwarrende 

situatie werd er uitvoerig bericht in de nationale en internationale media. Beide partijen kwamen deze zomer 

tot een minnelijke schikking, waarbij de redactie van HART besloot om verder te werken onder een nieuwe 

naam. 

  

De rebranding naar GLEAN past perfect in het plan om voortaan naast de Nederlandse editie (die nog 6x 

per jaar zal verschijnen) ook vier maal per jaar een internationale editie uit te geven. De redactie van GLEAN 

draagt zo bij aan het verbreden van het internationale draagvlak van de Belgische kunstscene, een scene 

die velen in het buitenland ons benijden. Daarbij stelt het kunsttijdschrift de bestaande connecties met de 

diaspora en de kunstscenes in andere Europese landen centraal. GLEAN baant zo een weg voor de vele 



artistieke praktijken en kunstenaars die opereren buiten de grote artistieke machtscentra Parijs, Londen en 

New York. 

  

‘Gleaning’ als een methode om de traagheid van kunst te omarmen 

  

GLEAN zet in op de praktijk van ‘gleaning;’ en doet dit met een knipoog naar de hartverwarmende 

documentaire Les glaneurs et la glaneuse (2000) van de in Brussel geboren Agnès Varda (1928-2019). De 

geïnterviewde ‘gleaners’ van Varda verzamelen gewassen en andere restanten die in onze dolgedraaide 

consumptiemaatschappij niet langer financieel opbrengen. GLEAN sprokkelt verhalen als een vorm van 

reflexieve mediatie op de kunstwereld en haar drijfveren. In het Engels refereert ‘to glean’ ook aan het 

verzamelen en verwerken van informatie, een methode om toegang te krijgen tot veelzijdige inhoud, in het 

geval van GLEAN van het kunstenaarsatelier tot het archief, van vooruitblik tot nabeschouwing.  

  

Het redactionele motto van GLEAN is Art is Slow Attention (‘kunst is trage aandacht’); een zin ontleend aan 

een tekst van voormalig tentoonstellingsmaker Bart Cassiman naar aanleiding van zijn 

tentoonstelling Groene Pasen in 1997 bij Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. ‘Onze manier van leven 

bevordert haast. En haast is de vijand van kunst’, zo schrijft Cassiman. ‘Tijd (voor reflectie), geduld, 

concentratie en respect zijn immers de voorwaarden om kunst een kans te geven, om recht te doen aan 

een besef van een allesomvattende ervaring.’ Dit indachtig stapt GLEAN af van een vluchtige berichtgeving 

die zich louter richt op een opeenvolging van vernissages en hypes. GLEAN omarmt de actualiteit door 

haar te verankeren in het verleden en de toekomst. Zodoende zoomt het tijdschrift op een langzame, 

aandachtige wijze in op het traject van een kunstwerk of een kunstenaarspraktijk, en niet louter op de 

momentele presentatie. GLEAN omarmt de traagheid en creëert ruimte voor experiment en reflectie. 

  

De kunstenaar centraal 

  

De kunstenaar en zijn/haar/hun praktijk staat centraal in GLEAN. Het coverbeeld wordt telkens gemaakt 

door een kunstenaar. Naast interviews, studio visits en kunstenaarsbijdragen bevat elk Engels nummer ook 

een katern dat is samengesteld door een kunstenaar als gastredacteur, die twee schrijvers uitnodigt die 

belangrijk zijn voor hun artistieke/redactionele praktijk. Daarnaast stelt de gastredacteur een andere 

kunstenaar voor aan het lezerspubliek van het tijdschrift. Voor het eerste nummer van GLEAN is kunstenaar 

en regisseur Hamedine Kane de gastredacteur. Hij vroeg filosofe Seloua Luste Boulbina en Auteur Makenzy 

Orcel om een tekst en introduceert kunstenaar Brahim Tall. 

 

City focus 

  

Elke Engelse editie van GLEAN bevat een focus op de kunstscene binnen een Europese stad, of een stad 

waar nauwe banden mee bestaan vanuit de diaspora. Hiermee biedt GLEAN een inzicht in (g)lokale 

artistieke praktijken, kunstenaars en instellingen die vaak onder de radar van de kunstmarkt opereren, denk 

aan Krakau, Vilnius, Turijn, Helsinki, Athene, Boekarest, Lubumbashi, ... Voor het eerste nummer zoomt 

GLEAN in op haar eigen uitvalsbasis Brussel. De Belgische hoofdstad ligt op het kruispunt van grote 



 

culturele centra als Londen, Parijs, Amsterdam en Berlijn en beschikt over een rijk aanbod van artist-run 

spaces, kunstinstellingen en kunstenaars studio’s.  

  

GLEAN #1 

  

Het eerste nummer van GLEAN komt uit op 7 september en presenteert een inkijk in Brussel als kunststad. 

In een gesprek tussen Zoë Gray (directeur expo BOZAR), Kasia Redzisz (artistiek directeur KANAL - Centre 

Pompidou) en Helena Kritis (senior curator bij WIELS) wordt het institutionele kunstenlandschap in Brussel 

onder de loep genomen. Kathleen Weyts interviewt gastredacteur Hamedine Kane, en kunstenaar Edith 

Dekyndt bespreekt haar artistieke praktijk met Catherine de Zegher. Koi Persyn werpt een zeer persoonlijke 

blik op het werk van Billy Bultheel. Barbara De Coninck en Tamara Beheydt geven een inkijk  in de studio’s 

van respectievelijk Lucia Bru en Melissa Gordon. De artistieke bijdragen voor dit nummer worden verzorgd 

door Marnie Slater en Brahim Tall. Voor elk nummer wordt een kunstenaar uitgenodigd die een beeld kiest 

voor de cover. Marie José Burki koos het beeld voor GLEAN #1. 

  

GLEAN wordt geleid door hoofdredacteur Kathleen Weyts en is vormgegeven door Negen Vijfde. De 

kernredactie van GLEAN bestaat uit: Ezra Babski, Bas Blaasse,Tamara Beheydt, Barbara De Coninck, 

Jessica Gysel, Luc Franken, Sorana Munsya, Els Roelandt en Phillip Van den Bossche.  

  

GLEAN is verkrijgbaar bij een groot aantal kunstinstellingen, kunstboekhandels en onafhankelijke 

krantenwinkels in België en Europa. Kijk op www.glean.art voor actuele informatie.  

 

Meer informatie via: Kathleen Weyts, Directeur 

 

kathleen@glean.art  / +32 485 795 332 

GLEAN magazine 

 

Zuidstraat 146, rue du Midi / 1000 Brussels, Belgium 

 

Persbericht NL / FR / EN + hr beeld en pdf van het eerste GLEAN Magazine via onderstaande knop 

Persbericht NL / FR / EN + hr beeld en pdf GLEAN Magazine hier  
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