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Persbericht

Op woensdag 4 oktober ging het herinneringsproject ‘Elke naam telt’ van start in
aanwezigheid van een aantal overlevenden van de Holocaust in België en hun
familie.
De laatste overlevenden lazen als eerste de namen van hun gedeporteerde
familieleden in. Kazerne Dossin gaat vanaf vandaag op zoek naar inlezers om alle
25.843 gedeporteerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de
Dossinkazerne vertrokken, in herinnering te brengen. Want elke naam telt.

25.843 personen, Joden en Roma, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesloten
in de Dossinkazerne in Mechelen. Hun naam werd hen ontnomen, ze werden nummers
op een transportlijst. Na gevangenschap in de kazerne werden ze met de trein naar
concentratiekampen en vernietigingscentra vervoerd. De meesten keerden niet terug.

Met het project 'Elke naam telt' vraagt Kazerne Dossin om de waardigheid van de
gedeporteerden 'terug te geven' via het inlezen van alle 25.843 namen.

Lanceermoment

Op 4 oktober werden de eerste namen ingelezen. Voor deze gelegenheid kwamen de
laatste overlevenden Regina Sluszny, Simon Gronowski, Jean Iarchy, Arthur Langerman,
Emile Schwarz,... en Patricia Ramet, dochter van de stichter van het museum, Natan
Ramet en trekker van het “Geef ze een gezicht”-project, de naam van hun familieleden
inlezen.

Zij namen het woord tijdens dit bijzondere moment en hielden samen met andere
overlevenden een herinneringsmoment. Sommige van hen hadden een kleinkind bij zich,
om nooit te vergeten… De ondertussen 93-jarige Simon Gronowski nam plaats achter de
piano, samen met Kosta Jakić.

Inleesactie

Vanaf 4 oktober gaat Kazerne Dossin op zoek naar 25.843 inlezers. Elke deelnemer
komt één naam inlezen in het museum. De 25.843 namen zullen weerklinken in het
memoriaal om de gedeporteerden te gedenken. Door het hardop lezen van de namen
richten de inlezers 25.843 keer een monument op voor iedereen die werd
gedeporteerd.

Het noemen van de namen is tevens een betekenisvolle aanvulling op de
Portrettenmuur in het museum. Daar tracht Kazerne Dossin een gezicht te geven aan
elk slachto�er via een foto.

Alle deelnemers kunnen gratis een parcours volgen in het museum met een
bezoekersgids. Op deze manier komen zij meer te weten over het lot van de
gedeporteerden.
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Quote Tomas Baum, directeur Kazerne Dossin:

“Dit project wil de nagedachtenis aan elk van deze 25 843 unieke personen in stand
houden, voor de komende generaties. De deelnemers kunnen stilstaan bij de persoon
wiens naam ze inlazen en bij wat hen overkwam. Misschien was het iemand met
dezelfde voornaam, dezelfde geboortedatum, dezelfde leeftijd. Het is in elk geval
iemand die meer was dan een slachto�er: ze deelden een leven met familie en vrienden,
had hobby’s, mogelijk een job, dagdagelijkse beslommeringen en plezier, net zoals u en
ik.”
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‘Elke naam telt’

Het is een geschenk dat levenslang betekenis heeft: onze naam.

De naam van het meisje op de foto is Esther. Op een dag in de lente van 1924 kreeg ze
deze naam van haar ouders, Isaak en Helena Blau. Achttien jaar later, tijdens de zomer
van 1942, werd haar naam en die van haar zussen Rosie en Anna in de Dossinkazerne
afgenomen als deel van een proces van ontmenselijking. Bij aankomst in dit
verzamelkamp moesten de meisjes hun identiteitspapieren afgeven en werden ze een
nummer op een transportlijst.

Samen met 25.840 anderen werden ze tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd.
Tientallen treintransporten brachten mannen, vrouwen en kinderen naar hoofdzakelijk
Auschwitz-Birkenau. Net zoals Esther en het grootste deel van haar familie overleefden
de meesten de deportatie niet.

Vandaag, meer dan 80 jaar na het eerste transport, geven we Esther, Rosie, Anna en alle
andere 25.840 gedeporteerden opnieuw een naam met het publieksproject Elke naam
telt. Hiervoor zoeken we 25.843 personen die elk een naam van een slachto�er
inlezen in de opnamestudio’s in Kazerne Dossin. Op een beladen plaats waar
mensen hun naamwerd afgenomen, gevenwe die samen terug.

Dit duurzame herdenkings- en herinneringsproject is niet alleen bijzonder in schaal,
maar ook op vlak van persoonlijke betrokkenheid. Elke lezer krijgt de kans op een
persoonlijke en heel concrete manier iemand uit het verleden te herinneren en te
herdenken. Door een naam te laten weerklinken, spreken lezers zich uit voor waarden
als rechtvaardigheid, solidariteit en verdraagzaamheid, voor normen die ze
belangrijk vinden in de samenleving. Kazerne Dossin zorgt via diverse kanalen voor
biografische informatie en inhoudelijke omkadering om het verleden heel dichtbij te
brengen.

Wanneer alle namen zijn ingelezen, zullen deze samen weerklinken in de
herdenkingsruimte van de voormalige kazerne als monument voor iedereen die werd
gedeporteerd en ter aanvulling van de Portrettenmuur in het museum. Want elke naam
telt.
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Wie was Esther Blau?

Wie was het meisje op de a�che van ‘Elke naam telt’? Onze archivarissen gingen op
zoek…

Esther Blau

Esther Bla Geboortedatum: 5 april 1924
Geboorteplaats: Dębica,Polen

De ouders van Esther Blau

- Isaac/Isaak Blau
geboortedatum: 21 januari 1883
geboorteplaats: Rzepiennik Strzyżewski; Polen
beroep: speelgoedmaker bij Belgische
Speelwarenindustrie S. Segal en Co. in Antwerpen,
daarna diamantmakelaar

- Helena/Henna Goldblatt
geboortedatum: 18 maart 1883
geboorteplaats: Dębica, Polen
beroep: zonder

Naar Antwerpen

De vader van Esther Blau is samen met Esthers oudste zus Chawa in België sinds 20 augustus
1926 en woont op Van der Meydenstraat 32 in Borgerhout. In de daaropvolgende maand voegen
broer Abraham en zus Anna zich bij hen. Bijna twee jaar later, op 3 mei 1928, komt haar zus Beila
aan in België. Op 15 of 16 augustus van dat jaar sluiten ook haar moeder, zus Itta en de jongste
zus Rosie zich bij hen aan. Uiteindelijk komen ook oudere zus Rochma en Esther zelf in
september aan in België. Alle reisden ze via Warschau. Op 6 juni 1932 verhuist het gezin naar de
Zurenborgwijk, Arendstraat 51 in Antwerpen.

Esther Blau zit, net als haar zussen, op een Handelschule (= handelsschool) in de Durletstraat in
Antwerpen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog om een vorming in de commerciële sector te
volgen.
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Zussen en broer van Esther Blau

- Chawa/Chawe Blau
● geboortedatum: 27 september 1908 (Dębica; Polen)
● beroep: werkzaam bij Belgische Speelwarenindustrie S. Segal & Co.
● woonachtig: Diksmuidelaan 87 (Berchem) sinds 27 september 1937
● gehuwd op 4 augustus 1936 met Avram Isucher Breziner (30 maart 1914

in Aleksandrów; Polen). Samen krijgen ze twee kinderen: Ida Breziner
(7 juli 1937) en Charles Breziner (23 juli 1938).

- Beila/Byla Ruchla Blau
● geboortedatum : 9 oktober 1911 (Dębica; Polen)
● beroep: diamantbewerkster/-sorteerster
● woonachtig: Velodroomstraat 9, Antoon Van Dyckstraat 54 (Antwerpen),

vanaf 11 juni 1942 ook Ternierstraat 28 (Schaarbeek)
● gehuwd met Josef Ascher Bombach (25 april 1907 – Bobowa; Polen),

een diamantkoopman, op 1 juli 1942. Samen krijgen ze één dochter: Esther
(23 oktober 1941)

- Itta Blau
● geboortedatum: 1913 (Dębica; Polen)
● beroep: modewerkster / Modistin voor eigen rekening (in woonst)
● woonachtig: Arendstraat 51 (Antwerpen)

- Rochma/Richuma/Regina Blau
● geboortedatum : 16 juni 1917 (Dębica; Polen)
● beroep: diamantsnijdster
● woonachtig: Steenbokstraat 24 en Arendstraat 51 (Antwerpen)
● gehuwd (op 26/11/1940 in Berchem) met Mojzesz (Morris) Juda

Warszawski (Keller) (4.08.1910 – Żupawa; Polen), een diamantslijper.

- AbrahamBlau
● geboortedatum: 20 december 1919 (Dębica; Polen)
● volgde lessen aan de Joodse Jesode Hatora school, en kreeg prijzen als

voorbeeldige leerling
● beroep: ‘diamantsnijdergast’
● woonachtig: Walvisstraat 20 & Arendstraat 51 (Antwerpen)

- Anna/Anne Blau
● geboortedatum: 27 december 1921 (Dębica; Polen)
● beroep: zonder, maar schrijft zich in op 31 mei 1942 om aspirant

onderwijzeres te worden aan een Joodse school in Antwerpen. In
augustus moet ze het examen afleggen zonder zwemvoorbereiding
wegens het zwemverbod voor Joden in Antwerpen.

● woonachtig: Arendstraat 51 (Antwerpen)

- Rosie/Rozie/Roza Blau
● geboortedatum: 19 juli 1926 (Dębica ; Polen)
● beroep: zonder
● woonachtig: Arendstraat 51 (Antwerpen)
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Oorlogstijd

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger België binnen. Na 18 dagen strijd moet het Belgische leger
zich overgeven tegen deze Duitse Blitzkrieg. Voor een bepaalde tijd tussen 10 mei en 17 juli 1940
trachten Isaac Blau en vermoedelijk nog familieleden het oorlogsgeweld te ontvluchten in
Koksijde. Eens het land bezet is, keert hij echter weer terug naar Antwerpen naar Arendstraat 51.
De burgerlijke vrijheden worden afgeschaft, en geleidelijk volgt de vervolging en onderdrukking
van tegenstanders. Door de Duitse verordening van 28 oktober 1940 moeten alle Joden ouder
dan 15 jaar zich verplicht laten inschrijven in het landelijk Jodenregister. Op 11 december 1940
registreert Chawa zich. Kort daarop, op 16 december, volgen ook Isaac en zijn vrouw Helena
alsook de kinderen Abraham, Anna, Esther, Itta en Beila. Twee dagen na haar verhuis naar de
Steenbokstraat registreert ook Rochma zich samen met haar echtgenoot. De dag voor haar 15de

verjaardag wordt als laatste ook Rosie geregistreerd op 18 juli 1941.
In het eerste kwartaal van 1942 kopen Mojzesz Warszawski en Josef Bombach een stevige
hoeveelheid diamanten van andere handelaars (ook van Isaac Blau), vermoedelijk om een
toekomstige vluchtpoging voor te bereiden of voor het geval hun bankrekening wordt
aangeslagen. Op 25 mei wordt de firma van Isaac Blau bij de Diamantkontrool formeel
opgeheven, 4 dagen later gebeurt ook hetzelfde voor Josef Bombach en tegen eind mei zijn de
firma’s van de drie diamanthandelaars geliquideerd.
De Duitse ordonnantie van 27 mei 1942 verplicht elke Jood ouder dan zes jaar in het openbaar de
gele Davidster te dragen. Voor Isaac en Helena, Itta, Abraham, Anna, Esther en Rosie wordt een
ster gekocht en opgehaald, mogelijk bij het verkooppunt bij de school in de Grotehondstraat. 'Drie
gele sterren voor één frank', staat er op een bord. Noch de reeds gehuwde zussen Chawa, Beila
en Rochma, noch hun echtgenoten halen een ster op in België.

Deportaties

Esther Blau, Rosie Blau en Anna Blau ontvangen elk een Arbeitseinsatzbefehl (AB) -
respectievelijk AB 3028, 3029 en 3030. Gebukt onder dreiging van stra�en voor henzelf en hun
familie melden ze zich gezamenlijk op 10 augustus 1942 bij de Dossinkazerne, waar ze in de
Aufnahme worden neergetypt als Nrs. 333, 332 en 331 op de Transportliste. Anna eerst en Esther
laatst met Rosie als jongste ertussen. Een dag na hun aanmelding zijn ze getuige van het
verzamelen voor het vertrek van Transport II. Op 15 augustus 1942 worden de zussen zelf met
Transport III gedeporteerd. Bij aankomst in Auschwitz op 17 augustus 1942 wordt bijna
onmiddellijk 2/3 van hen de dood ingejaagd. Systematische uitroeiing krijgt vanaf nu voorrang op
het inzetten als arbeidskrachten in de werkkampen. Van Esther Blau en Rosie Blau is de
sterfdatum niet bekend, maar dankzij de Sterbebücher Auschwitz weten we dat Anna Blau op 13
oktober 1942 is vermoord.

In de nacht van 28-29 augustus 1942, tijdens de sabbat waarop families samenkwamen om dit
wekelijkse feest te vieren, vindt de tweede grote nachtelijke razzia plaats in Antwerpen. Isaac
Blau en Helena Goldblatt worden tijdens deze warme nacht bevolen hun huis te verlaten en
opgepakt door de Antwerpse politie op bevel van de Duitse bezetter. In de vroege ochtend rijden
vrachtwagens voor om hen op te halen van de speelplaats van de basisschool op
Grotehondstraat 50 (of van de synagoge in de Oostenstraat) waar ze de nacht op de grond
moeten doorbrengen. Eenmaal in de Dossinkazerne worden de ouders van Esther Blau
respectievelijk als nummer 965 en nummer 966 op de Transportliste van Transport VII
neergetypt. Vanwege de grootschalige arrestaties verliet deze Mechelen op 1 september al
volledig gevuld. Wanneer het transport later op 3 september in Auschwitz aankomt, worden
minstens 729 van de inzittenden onmiddellijk omgebracht in de gaskamers. De sterfdata van de
ouders van Esther Blau zijn niet bekend, maar aangezien beiden de leeftijd van 60 jaar naderden,
werden ze vermoedelijk bij aankomst direct vergast.
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Uiterlijk voor 11 juni 1941, wanneer de Diamantkontrool op zoek naar Avram Breziner
(diamantsnijder en –handelaar) een lege woonst aantreft, vlucht Chawa Blau samen met haar
echtgenoot en kinderen Ida en Charles naar Frankrijk. Het gezin komt terecht in
Grenade-sur-Garonne (onder huisarrest gedwongen zich er te vestigen, vermoedelijk in Chateau
de Gilard, door de Vichy-regering). Op zich gaat het leven door, bijna normaal. In zomer 1942
verneemt het gezin van een op handen zijnde razzia, maar een hardnekkig gerucht verspreidt
zich dat de arrestaties alleen tegen mannen zijn gericht. Avram Isucher Breziner weet te
ontsnappen naar Spanje. Op 26 augustus 1942 vindt dan toch een eerste grote razzia plaats in de
Zone libre van Frankrijk. Pierre Laval bepleit "met de intentie van menselijkheid" dat kinderen hun
ouders mogen vergezellen. Zo worden Chawa en haar kinderen opgepakt en overgebracht naar
het interneringskamp Noë, speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen, en daarna geïnterneerd
in Drancy. Op 4 september 1942 worden ze ze samen met Konvooi 28 gedeporteerd naar
Auschwitz, waar ze alle drie vrijwel onmiddellijk om het leven komen. Weduwnaar Avram verhuist
na de oorlog naar Netanja, Israël, en hertrouwt in 1946 met Segola Bikel, en krijgt op 24 januari
1948 een dochter. Avram Isucher Breziner keert in 1959 terug naar Antwerpen, zijn nieuwe gezin
een klein jaar later, en sterft er op 9 juni 1978.

Zoals drie van haar jongere zussen ontvangt Itta Blau een Arbeitseinsatzbefehl (AB 3027, voor
15 augustus 1942). Echter, ze kan aan de bezetter een ziekteattest overhandigen en hoeft zich
daarom als kranke vrouw niet aan te melden als arbeidskracht. Itta woont nog thuis bij haar
ouders. Als ze tijdens de nacht van hun arrestatie thuis was, is het mogelijk dat ze niet is
meegenomen vanwege het ziek zijn. Op 8 oktober 1942 wordt Itta Blau echter toch door de
bezetter meegenomen en naar de Dossinkazerne overgebracht, waar ze in de Aufnahme op de
Transportliste wordt neergetypt als nr. 411 van Transport XIII. Mogelijk leefde Itta Blau op dat
moment al ondergedoken. Nadat de grote razzia's in Antwerpen hadden plaatsgevonden, was ze
thuis of in een ziekenhuis, … . Transport XIII vertrekt vanuit Mechelen op 10 oktober 1942. Bij
aankomst in Auschwitz op 12 oktober worden bij de Judenrampe meteen 90% van de vrouwen
naar de gaskamers gestuurd. De sterfdatum van Itta Blau is niet bekend. De woning van de
familie Blau op Arendstraat 51 werd geräumt op 17 mei 1943.

Beila Blau ontvlucht België samen met haar dochtertje Esther Bombach in de zomer van 1942.
Wanneer ze op 5 september 1942 proberen de Démarkationslinie over te steken in Moulins,
Frankrijk, verijdelt de Sicherheitspolizei deze poging. Beila wordt geïnterneerd in
Kriegswehrmachtshaftanstalt Mal Coifée, een voormalig kasteel. Tegelijkertijd wordt dochter
Esther "toevertrouwd aan de publieke bijstand van Moulins". Op 10 april 1943 vaardigt de
bevelhebber van de Sicherheitspolizei een overplaatsingsbevel uit aan de prefect van Allier. De
prefect verzoekt ter uitvoering hiervan een escorte van twee gendarmes en de moedwillige
medewerking van de S.N.C.F., het door de Franse staat beheerde spoorwegnet. Op 16 april 1943
worden Beila en haar dochter aldus overgebracht naar het kamp Beaune-la-Rolande, Frankrijk.
Van daaruit worden ze op 20 juni 1943 naar kamp Drancy, Frankrijk, gebracht, waarna moeder en
kind op 23 juni 1943 rond 10 uur met Konvooi 55 worden gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze
beiden het leven laten.
Drie maanden te laat, op 21 september 1943, wordt een certificaat van Salvadoraans
staatsburgerschap verstrekt aan Beila en Esther door George (Gyorgy) Mandel-Mantello, 1e
secretaris van het Salvadoraanse consulaat in Zwitserland, en naar kamp Drancy gestuurd. Ook
een certificaat van Haïtiaans burgerschap is - vermoedelijk laattijdig - opgesteld door de "Ładoś
groep". Ondanks hun dubieuze legaliteit zijn de nazi's vaak gedwongen om deze papieren te
erkennen uit angst voor represailles tegen Duitse burgers in Latijns-Amerika. Van Beila's
echtgenoot Josef Ascher Bombach weten we dat hij sinds augustus 1943 niet meer thuis is en
zich op 3 augustus 1943 meldt over de Zwitserse grens samen met drie andere leden van de
Bombach familie. Ten vroegste in oktober 1944, verblijft hij onder de supervisie van de VSJF, de
Zwitserse hulporganisatie voor Joodse vluchtelingen, in Flüchtlingsheim der Schweizerhof in
Beatenberg bij het Thunermeer. Van daaruit wordt hij ca. 1950 gerepatrieerd. Josef Ascher
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Bombach hertrouwt uiteindelijk met Reizel Horowitz met wie hij twee kinderen krijgt, en sterft op
4 februari 1995.

Overleven

Rochma Blau vlucht uiterlijk voor 11 juni 1941 weg, wanneer de Diamantkontrool op zoek naar
Mojzesz een lege woonst aantreft en in diezelfde maand ook haar dochtertje M. wordt geboren in
Toulouse, Frankrijk. Rochma, Morris Keller (voorheen Mojzesz Warszawski) en hun pas 11 maanden
oude dochtertje verlaten op 20 mei 1942 Casablanca, Marokko, op het schip Guiné. Het Joint
Distribution Committee regelde de overtocht door alle plaatsen te reserveren met fondsen van
het United Jewish Appeal for Refugees, Overseas Needs and Palestine. De Guiné was eerder op
18 mei vertrokken uit Lissabon met 46 passagiers. In Casablanca stappen samen met de drie
gezinsleden nog 364 andere passagiers aan boord. Onder de passagiers bevinden zich zo’n 250
Spaanse Loyalisten. Er is een tekort aan drinkbaar water, een vet monotoon dieet van een
Portugese kok, mazelen verspreidt zich onder kinderen, ongedierte krioelt overal, meerdere
mensen worden zeeziek en er wordt een baby geboren onder onhygiënische omstandigheden.
Na oponthoud in Bermuda gaat het schip verder naar Vera Cruz, Mexico, waar 168 vluchtelingen
ontschepen. Een paar zeemijl voor de Mexicaanse kust komt het schip terecht tussen een
Amerikaanse luchtpatrouille en Duitse Unterseeboot die zich onder het schip schuil houdt. Via
radioberichten wordt de Portugese kapitein door de vliegtuigpiloot verzocht om aan land te gaan,
maar hij weigert. Plots schieten machinegeweerkogels in het water, waarbij ze het schip
ternauwernood ontwijken, maar wel voor paniek en wanhoopskreten zorgen. Iets later nemen
Amerikaanse matrozen het schip over en arresteren ze de pro-Nazi kapitein en zijn bemanning.
Ondanks het tumult, volgens medepassagier Lotta Hitschmanova, "is de lucht ‘s avonds gevuld
met gezang van vele landen." Voor de kust van New Smyrna, Florida, vindt op 25 juni een controle
plaats door de Naval Intelligence, en wordt dubbelspion Alfred Meiler, ziek door een
longontsteking, aan wal gebracht. De Guiné bereikt New York op 30 juni waar 245 vluchtelingen
van boord gaan. Rochma en haar gezin zijn van plan om, althans aanvankelijk, te verblijven bij
Salomon Keller, haar zwager, wonend op 870 Jennings St., Bronx. Salomon kwam op 1 mei 1939 in
de VS aan met het schip Normandie vanuit Le Havre, had als laatste verblijfplaats Antwerpen en
diende tijdens de oorlog nog in het leger.

Ongerust over haar familie vraagt Rochma na de bevrijding van Antwerpen via Juda Weg
(geboren 1897 in Dębica, Polen en werkzaam bij Jewish Daily Forward in New York) aan de vader
van de in Antwerpen gestationeerde Amerikaanse soldaat David Stein, R' Shloime Stein (een
Jiddische letterzetter van die krant), om David inlichtingen te vragen over haar vader, of indien
mogelijk de buurman Mr. Gijssens op te sporen. David beantwoordt de brief van 27 november
1944 op 19 januari 1945, maar het gaat over een andere Isaac Blau. Na de oorlog krijgt Rochma
nog twee kinderen. In 1947 keert Rochma terug naar Europa, waaronder naar de gehuurde villa
Schelpje, Julius Hostestraat 7 te Knokke-Heist, België. Op 9 september 1947 is ze reeds terug in
New York met de Queen Mary die vanuit de haven van Southampton, UK, vertrok.
In 1977 trouwt M. in New York met Theodore Weg, de zoon van Juda. Morris Keller sterft in juni
1985, en verbleef even daarvoor zeker een poos in Tel Aviv (waar hij sociale zekerheidscheques
ophaalde bij het Amerikaanse consulaat). Rochma Blau sterft op 19 augustus 2002 in New York.

De ongehuwde Abraham Blau vlucht vanaf juli 1942 weg uit België. Hij zoekt onderdak in Lyon,
Frankrijk, en verblijft daar onder de valse naam Albert Kegels. Op 5 oktober 1942 vertrekt
Abraham richting de Frans-Zwitserse grens. Eens illegaal voorbij de grens wordt hij op 19
november onderschept en ondergebracht in een opvangkamp in Martigny (Zwitserland) en ten
vroegste in oktober 1944, onder supervisie van de VSJF, de Zwitserse hulporganisatie voor
Joodse vluchtelingen, overgeplaatst naar Flüchtlingsheim hotel Der Schweizerhof in Beatenberg
bij het Thunermeer. Na de oorlog wordt Abraham gerepatrieerd over de Franse grens, waar hij
een tijdje verblijft in Grenade-sur-Garonne tot eind juli 1945, in de hoop dat zijn gedeporteerde
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zus Chawa terugkeert. Daarna gaat hij opnieuw kortstondig naar Lyon waar hij verblijft op rue
Garibaldi 87. Hij kent hier mogelijks Mr. Dranger (woonachtig op rue Mercière 13). In september
1945 verlaat Abraham Lyon en trekt hij opnieuw noordwaarts door Parijs en de Frans-Belgische
grens naar Doornik, waar hij de inlichtingenprocedure ondergaat. Terwijl vestigt hij zich op
Walvisstraat 20 in Antwerpen.
Uiteindelijk wordt Abraham het land uitgezet, en gaat hij zijn enige overlevende zus Rochma
achterna. Hij verkrijgt het staatsburgerschap van de Verenigde Staten van Amerika en vestigt
zich op 780 West End Av. NY. Hij keert echter nog enkele keren terug naar België, waaronder in
eind 1949 tot begin 1950. Midden 1951 wordt Abraham uit het bevolkingsregister geschrapt. Op 1
februari 1965 trouwt hij in Antwerpen met Paula Lemberger, een bediende geboren op 20 april
1933 in Berchem die er tijdens de oorlog op 9 april 1943 ook in slaagde de Frans-Zwitserse grens
over te steken. Samen krijgen ze drie kinderen. Het laatst bekende adres van het gezin
Blau-Lemberger in de Verenigde Staten is 1477 48th St., Brooklyn, NY, waar Abraham Blau zijn
beroep als diamanthandelaar uitoefent Werkelijk zou het gezin, allen met Amerikaans
burgerschap sinds 28 juli 1975 in België wonen op Belgiëlei 30 (Antwerpen). Hun 'attest van
immatriculatie' wordt systematisch verlengd tot 1981. Vanaf 1 maart 1981 werkt Abraham bij
diamantbedrijf ESPEKA pvba in Antwerpen. Abraham Blau overlijdt in maart 1987 in Antwerpen.
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Praktische informatie ‘Elke naam telt’

Doelgroep: Vanaf 9 jaar
Wanneer: Uur van afspraak in te plannen via een online tool.
Looptijd: Startdatum is 4 oktober.
Aantal personen: Tot 6 personen kan je zelf inschrijven.
Talen: Nederlands, Frans, Engels
Locatie: Kazerne Dossin
Duur: 15 min.
Prijs: Gratis
Website:www.kazernedossin.eu/elkenaamtelt

Hoe gaat het in zijn werk?

INSCHRIJVING

● Ga naar de Elke naam telt-planner en vul je gegevens in.
● Kies datum en tijdstip (voorlopig tot eind januari 2024).
● Schrijf eventueel ook anderen in. Je kan tot 6 personen inschrijven.
● Elke deelnemer ontvangt een mail met:

■ de bevestiging van de datum en het uur.
■ de naam en (indien mogelijk) de foto van de persoon die aan jou is

toegewezen. De link gebeurt op basis van leeftijd of
geboortedatum.

■ een link naar de Memoriaalwebsite waar je meer informatie kan
vinden over je persoon.

■ praktische informatie over de locatie.

Eén naam per persoon

De kracht van dit herdenkingsproject ligt in de verbinding tussen mensen nu en mensen
toen. Die kracht wordt versterkt door zo veel mogelijk deelnemers de kans te geven een
naam in te lezen. Daarom is het de bedoeling dat één persoon de naam van één
gedeporteerde persoon inspreekt.

Een uitzondering hierop vormen familieleden en naasten van gedeporteerden. Zij
kunnen in groep of individueel meerdere namen inspreken.
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INLEESMOMENT

● Meld je op de dag van afspraak aan bij de balie van Kazerne Dossin. Een
medewerker zal je de weg tonen naar de opnamestudio.

● Je spreekt de naam en de leeftijd van de gedeporteerde driemaal in.
● Je bent klaar!

Rond de opnamestudio vind je allerlei interessant kijk-en leesmateriaal om je in te
verdiepen. Als alle namen zijn ingesproken, zullen de stemmen weerklinken in de
herdenkingsruimte van het Memoriaal.

Gratis parcours door het museum
Kazerne Dossin biedt alle deelnemers aan ‘Elke naam telt’ een gratis parcours aan met
een papieren bezoekersgids. Zo komen zij op verschillende plekken in het museum meer
te weten over de gedeporteerden.

Tijdens het bezoek krijgen zij antwoorden op vragen als:

● Met hoeveel mensen zaten gedeporteerden op de trein?
● Hoe vind je de foto van gedeporteerden op de Portrettenmuur?

Stapsgewijs krijgen de deelnemers een steeds vollediger beeld van de geschiedenis van
de deportaties uit Mechelen.

Praktische informatie parcours

Wanneer: Voor of na het inlezen van een naam
Taal: Nederlands, Frans, Engels
Aantal personen: Individueel, groepen tot 20 personen
Talen: Nederlands, Frans, Engels
Locatie: Kazerne Dossin
Duur: 1:15-2:00
Prijs: Gratis voor deelnemers aan ‘Elke naam telt’
Info:
De bezoekersgids is gratis te gebruiken en op het einde van het bezoek terug te geven
aan de balie. Een nieuw exemplaar is te koop voor 5 euro.
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Steunactie ‘Elke naam telt’

Aan ‘Elke naam telt’ is een inzamelactie verbonden. Kazerne Dossin zoekt financiële
ondersteuning om de Portrettenmuur in het museum te herstellen, te bewaren en
optimaal toegankelijk te maken in de toekomst

Zo krijgen alle slachto�ers naast een naam, ook blijvend een gezicht.

Wat is de Portrettenmuur?

Kazerne Dossin geeft de gedeporteerden niet enkel een naam, maar ook een gezicht. Op
de Portrettenmuur - in het hart van het museum - kregen foto’s en silhouetten van alle
gedeporteerden uit de Dossinkazerne een plek. Het is een enorme wand van vijf
verdiepingen.

Bij de opening van Kazerne Dossin in 2012 toonde de Portrettenwand 19.116 foto’s. Voor
meer dan één op de vier slachto�ers was er enkel een silhouet dat aangaf of het ging
over een baby, peuter, kind, tiener, volwassene of oudere persoon. Dankzij het
verderzetten van de campagne 'Geef ze een gezicht' werden sinds 2013 werden elk jaar
nieuw gevonden foto’s toegevoegd.

Zo houden inmiddels 20.904 foto’s en 4.939 silhouetten de herinnering levend aan de
grootste misdaad tegen de menselijkheid die ooit in België gebeurde. De zoektocht blijft
renderen: ondertussen is het aantal silhouetten op de muur lager dan 5.000 mensen.

Kazerne Dossin zet zich in om voor zoveel mogelijk mensen een foto te vinden. Dit is
mogelijk dankzij het engagement van het onderzoeksteam, van de partnerinstellingen,
van vele familieleden, vrienden, oud-klasgenootjes en buren van de slachto�ers, van
individuele onderzoekers, archivarissen en vrijwilligers.
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Renovatie is noodzakelijk

De herstelling van de Portrettenmuur is noodzakelijk als we deze willen bewaren voor de
toekomst.

Daarnaast willen we het de nabestaanden en de bezoekers van het museum
eenvoudiger maken om de foto’s te vinden op de enorme muur, die loopt van -1 tot en
met de 3de verdieping.

Geef een financiële gift

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt deze actie en bezorgt de schenker een
fiscaal attest vanaf een bedrag van 40 euro.

Bank van de Post
IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1
Koning Boudewijnstichting
Structurele mededeling: 623/3806/20029

#Elkenaamtelt
Deelnemers kunnen hun ervaring delen via Facebook, Twitter, Instagram, TikTok en
LinkedIn met de #Elkenaamtelt.

Daarnaast kunnen zij klikken op de link in de bevestigingsmail. Zij komen op de
Memoriaalwebsite terecht op de pagina van de persoon wiens naam ze komen inlezen.
Deze pagina kunnen zij delen via Facebook en LinkedIn, samen met een persoonlijke
boodschap.
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Organisatie

Kazerne Dossin is een memoriaal, een museum en een onderzoekscentrum over
Holocaust en Mensenrechten. Het is een organisatie die zich met een duidelijke missie
verhoudt tot de maatschappij van vandaag.

Missie

‘Kazerne Dossin vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de
Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse
fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie
omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht of geaardheid. Daarnaast
wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als
mogelijke opstap naar genocides. Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij
tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische
weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.’

www.kazernedossin.eu

Pers

Beeldmateriaal
link

Terminologie
● Gebruik de merknaam ‘Kazerne Dossin’ (zonder lidwoord) bij referentie naar het

museum en de organisatie.
● Voor referenties naar de historische plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog kan je

‘Dossinkazerne’ of ‘de Dossinkazerne’ gebruiken.

Info
Bij vragen voor informatie en interviews kan je terecht bij:

Barbara Porteman

● barbara.porteman@kazernedossin.eu
● +32 465 09 57 77
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Met dank aan
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