In 1944 nam Hitler — in het nauw gedreven — onverbiddelijk wraak met zijn
‘vliegende bommen’. De regio Antwerpen werd zwaar getroffen.
Antwerpenaren weken massaal uit naar veiliger oorden.

Een vraag van een Antwerps gezin deed Patrick Buyse in de archieven
duiken. Hij sprak getuigen, familieleden, heemkundigen en historici. Van de
130.000 Antwerpse vluchtelingen waren er 50.000 verdeeld over 254
gemeenten in West-Vlaanderen. En dit voor gemiddeld een half jaar. Voor
kinderen, meestal zonder ouders, naar het Verre Westen met een vreemd
dialect, was dit een eeuwigheid!

Weg van 't Stad brengt het verhaal van deze exodus naar het westen:
hoeveel gezinnen en kinderen, wie organiseerde dit, waar kwamen ze
terecht, wie nam het initiatief?

Een vergeten, warm menselijk verhaal over initi€le angst voor oorlog en
bommen, dat in een veilig onderkomen en door doorgezet onderwijs,
overging in dankbaarheid en vriendschappen voor het leven.

Bij de bijna 60.000 Antwerpenaren die opvang kregen in de kustprovincie,
was ook de toen 9-jarige vader van burgemeester Bart en professor Bruno
De Wever; hij verbleef maandenlang in Kortrijk. Beide broers schreven
samen het woord vooraf voor dit boek.

Lezing door Patrick Buyse, woensdag 11 oktober om 20.00 uur in het
Museum aan de |Jzer.

Inschrijven kan via publiekswerking@aandeijzer.be en deelname is gratis.
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ACTIVITEITENAGENDA 2023
11 november - Vredesdag aan de |Jzer - Revell

16 november - Lezing: De vergeten oorlog:
een Armeens perspectief op het conflict in Nagorno-Karabach

Volg steeds onze activiteiten via



https://museumaandeijzer.us17.list-manage.com/track/click?u=4522a389ad2384a9083f91dbc&id=dc473abcf9&e=d4fb1bf3e9

