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Museum La Boverie (Luik) verwelkomt een monografische tentoonstelling van de
Amerikaanse kunstenaar Bill Viola. Hij is een belangrijke figuurin de hedendaagse kunst
en wordt beschouwd als een pionier van het medium videokunst. Gepresenteerd door
Temporaen Studio Bill Viola, Bill Viola. Sculptor of Time is de eerste Belgische
tentoonstelling van internationale allure die het werk van deze ongeévenaarde en
ontzettend invloedrijke videokunstenaar in de spotlights zet.

De kunst van Bill Viola lokt honderdduizenden nieuwsgierigenen liefhebbers, overal
waar ze wordt getoond. Van Melbourne tot Bilbao over Tokio, New York, Rome en
Parijs. En nu mag ook het Belgische publiek het eindeloze universum van zijn
meeslepende en krachtige werken ontdekken.

In een parcours van achttien monumentale werken uit alle fases in de carriére van de
kunstenaar wordt de toeschouwer ondergedompeld in een beeld- en klankwereld met
een weergaloze kracht. De bezoeker wordt meegevoerd op de vertraagde
beeldenstroom en beleeft zo een sterk, onuitwisbaar avontuur. Ditis niet zomaar een
theoretische beproeving, maar een ware spirituele oefening. De diepte van deze reis is
de maatstaf voor het onmetelijke talent van Bill Viola.

In een samenleving die gedomineerd wordt door beelden, snelheid, constante
informatiestromen en het verlies van betekenis, is het werk van Bill Viola dringender dan
ooit. Het biedt een rustgevend tegenwicht aan het lawaai en de woede van de wereld.
Op zijn eigen ongeévenaarde manier, monumentaal en intiem tegelijk, krachtig
vernieuwend entoch puttend uit oude bronnen en wijsheid, leert zijn werk ons te kijken,
te dromen, op zoek te gaan naar onszelf en ons mee te laten voeren door onze
zintuigen.

Een uitzonderlijke tentoonstelling in museum La Boverie in Luik, een stad waarmee de
kunstenaar een speciale band heeft. In 2011 kreeg hij namelijk een eredoctoraatvan

deuniversiteitvanLuik.

Bill Viola. Sculptor of time

De technisch verbluffende werken van Bill Viola zijn tegelijk grandioos en intiem,
complex en verrassend toegankelijk, spectaculair en diep menselijk. Voor zijn installaties
vindt hij inspiratie in uiteenlopende bronnen. Ze zijn geworteld in de artistieke traditie van
de renaissance en putten uit verschillende spirituele stromingen uit het westen en
oosten, zoals christelijke mystiek, boeddhisme en soefisme. Stuk voor stuk zijn ze
doorweven met een universeel humanisme.

Bill Viola is een pionier van de videokunst. In de prille jaren ‘70 werkte hij samen met
Nam June Paik en zette hij de regels van televisie en cinema compleet op hun kop. Zo

vond hij een nieuwe grammatica uit voor het bewegende beeld, uniek en sterk, met een



fascinerende schoonheid en bezield door een diepe spirituele drijfkracht. De nieuwe taal
stond in schril contrast met de regeltjes van Hollywood en het traditionele formaat van
documentaires en tv-entertainment. Ze maakte zich meester van de esthetische
reflecties van de beeldende kunst en verruimde haar brandpuntsafstand. Het scherm
werd zo het bevoorrechte medium, de camera het oog dat de wereld vastlegt en vertolkt.
Een nieuw medium was geboren.

De werken van Bill Viola zeggen het onzegbare, raken aan het heilige en beroeren het
mysterie, roepen de schaduw en het licht op, verheffen geesten en harten in een
onweerstaanbare weg naar boven. Ze roepen op tot bezinning en zetten vaak aan tot
zelfreflectie.

De toeschouwer kruipt als het ware in de werken. En dat is precies de kracht van Bill
Viola. Niemand is ongevoelig voor de ervaringen die hij ons zo voorschotelt, omdat ze
diep resonerenin ieder van ons. Zijn werken belichten fundamentele thema'’s zoals
geboorte, leven en dood. Ze roepen oergevoelens zoals empathie, lijden en hoop op. Ze
moedigen ons aan om opnieuw in contact te komen met onszelf en maken ons bewust
van essentiéle vragen, zonder antwoorden op te dringen. “De ouderlingen noemden ze
de Mysterién. Ze boden geen antwoord. Er is geen antwoord op geboorte of dood. Je
moet het zelf ervaren. Je kunt het benaderen of bestuderen, maar er nooit een definitief
antwoord op geven”, zegt Bill Viola.

Bill Viola is zo’n kunstenaar die ons met zijn werk bewust maakt van onze eigen
eindigheid, die onlosmakelijk bij ons menszijn hoort. Onze relatie tot de wereld wordt
bepaald door tijd. En het is die tijd die Bill Viola in zijn werken beeldhouwt, manipuleert
en vertraagttot in het extreme, soms tot hij bewegingloosis. In de tussenruimte tussen
de oneindig verlengde seconden onthult Viola ons wat gewoonlijk verborgen blijft. Hij
doet ons overhellen van de orde van het zichtbare naar die van het gevoelige. Spoort
ons aan om na te denken over de essentie van de dingen, en niet enkel over de
buitenkant.

Een tentoonstelling gepresenteerd door Tempora en Studio Bill Viola in samenwerking
met La Boverie.

Lijst van tentoongestelde werken

1. Anima (2000)

2. Catherine’s Room (2001)
3. Fire Woman (2005)

4. Four Hands (2001)

5. Going Forth By Day (2002)



6. Heaven and Earth (1992)

7. Inverted Birth (2014)

8. Man Searching for Immortality/Woman Searching for Eternity (2013)
9. Ocean Withouta Shore (2007)

10. Surrender (2001)

11. The Dreamers (2013)

12. The Encounter (2012)

13. The Greeting (1995)

14. The Quintet of the Astonished (2000)

15. Slowly Turning Narrative (1992)

16. Three Women (2008)

17. Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall) (2005)
18. Walking on the Edge (2012)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling Bill Viola. Sculptor of Time
Van 21 oktober 2023 tot 28 april 2024

www.expo-billviola.be

Standaardticket: € 18

Jongere (6-25 jaar): € 12

Gezinspakket (2 standaardtickets en 2 jongeren): € 54

Gecombineerd ticket met de permanente collecties van het musée de La Boverie: + €2
(geen toeslag voor jongeren onder de 26 jaar).

De stad Luik wil tentoonstellingen laagdrempeligmaken en biedt dan ook een speciaal
tarief voor jonge bezoekers. Elke woensdag betalen jongeren onder de 26 jaar een
voordeeltariefvan €10. Deze beslissing pastin het voornemen van de stad Luik om
kunst toegankelijk te maken voor iedereen, en nieuwsgierigheid, zelfontplooiing en
bewustwording te stimuleren via artistieke ontdekkingen.

Plaats

Museum La Boverie
Parc de la Boverie 3
4020 Luik


http://www.expo-billviola.be/

