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Dit jaar zou Anselm Adornes (°1424 - †1483), de belangrijkste stichter van het 

Adornesdomein en de Jeruzalemkapel in Brugge, 600 jaar geworden zijn... 

 

Dat is iets om te vieren! 

 

 

Tentoonstelling 

13/04/2024 - 04/01/2025 

In deze tentoonstelling vestigen we de aandacht op één van de meest opmerkelijke 

aspecten van Anselm Adornes' bestaan: zijn reizen. 

Hij ondernam deze reizen om diplomatieke of religieuze redenen maar ook voor zijn 

plezier. Ze vormden zijn persoonlijkheid en zijn prestigieuze reputatie. 

 

Doorheen de tentoonstelling volg je een route die Anselm naar Schotland, Italië en 

Polen brengt, maar ook naar het sultanaat van Tunis, Alexandrië en uiteraard de Sinaï 

en Jeruzalem. Daar ontdekt hij de dilemma's die zich kunnen voordoen, de vaak 

slopende reisomstandigheden en het cruciale belang van het kiezen van reisgenoten. 

 

De antwoorden zijn misschien veranderd, maar de vragen van de reiziger zijn 

grotendeels hetzelfde gebleven. De tentoonstelling herinnert ons er aan dat reizen 

een kans is, soms een gevaar, maar altijd een bron van persoonlijke verrijking en een 

les in tolerantie. 

 

Er zullen een aantal uitzonderlijke objecten te zien zijn, sommige voor het eerst in 

decennia: tekeningen en portretten van Anselm Adornes en zijn vrouw Margareta van 

der Banck, het bijzondere reliekschrijn van de Verrijzenis en een vrijgeleide van Karel 

de Stoute zijn slechts enkele voorbeelden. 

 

We zijn heel blij dat we voor de organisatie van deze tentoonstelling op de steun van 

de Nationale Loterij konden rekenen. 

 

Volg ons op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte. 

https://adornes.us11.list-manage.com/track/click?u=51210eff98973794f66a1e675&id=566b094b4a&e=0fa9f55509
https://adornes.us11.list-manage.com/track/click?u=51210eff98973794f66a1e675&id=19ec8ff563&e=0fa9f55509


 

 
 

 

Portretten van Anselm Adornes & Margareta van der Banck 
Toegeschreven aan de Meester van de Legende van de Heilige Barbara, ca. 1471 - 1475 

Ijzergalinkt op papier. (Foto Studio de Formanoir) 

 

O P E N I N G S U R E N  

 

Adornesmuseum, Jeruzalemkapel, tentoonstelling, Scottish Lounge en shop : 

van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u  

zaterdag van 10u tot 18u (zomeruur) 

gesloten op zon- en feestdagen 
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