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Start derde tentoonstelling in Hasselt 

  

 

Vandaag ging in het historisch Stadhuis in Hasselt de derde tentoonstelling van Het 

Kunstuur van start, een initiatief van Hans en Joost Bourlon. Burgemeester Steven 

Vandeput opende officieel deze nieuwe tentoonstelling met nieuwe werken, nieuwe 

verhalen en nieuwe vertellers. 

https://mailchi.mp/studio100/start-derde-tentoonstelling-in-hasselt?e=%5bUNIQID%5d


 

Joost Bourlon: “Bezoekers uit Limburg en daarbuiten vinden duidelijk hun weg naar Het 

Kunstuur. Zo kreeg de vorige tentoonstelling in Hasselt 32% meer bezoekers over de vloer 

dan de eerste tentoonstelling.” 

 

Verhalen door: 

Annelies Verlinden, Anuna De Wever, Dirk De Wachter, Elodie Ouedraogo, Els 

Dottermans, Fatma Taspinar, Gert Verhulst, Guinevere Claeys, Hans en Joost Bourlon, 

Huguette Vanagt, Lucas Van Den Eynde, Maaike Cafmeyer, Mark Uytterhoeven, Stijn 

Meuris, Wim Lybaert, Wim Opbrouck en Jo De Meyere. 

  

Topwerken van deze kunstenaars: 



 

Firmin Baes, Emile Claus, Evarist De Buck, Henry De Groux, Valerius De Saedeleer, 

Gustave De Smet, Léon De Smet, Prosper De Troyer, Floris Jespers, Jenny Montigny, 

Alfred Ost, Pierre Paulus De Chatelet, Constant Permeke, Léon Spilliaert, Gustave Van De 

Woestyne en Frits Van Den Berghe. 

  

 

Regie Frank Van Laecke, muziek Dirk Brossé, verhalen Jo De Meyere geschreven door 

Dirk Van Vaerenbergh en bindteksten Fien Sabbe. 
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