
 

Museum Hof van Busleyden verwelkomt de lente met uitgebreid tuinaanbod 

Beleef de drie tuinen van het stadspaleis 

 

Nu de lente in het land is, herneemt Museum Hof van Busleyden zijn tuinaanbod. Van 
begin april tot eind oktober valt er heel wat te beleven in de drie tuinen van het 
stadspaleis. Naast de gegidste rondleiding Wandelen door weelderige 
renaissancetuinen pakt het museum uit met een brede waaier aan buitenactiviteiten: 
van workshops voor volwassenen met groene vingers tot beiaardconcerten in het groen. 

 

Groene transformatie 

In het voorjaar van 2024 heropende Museum Hof van Busleyden na een grondige 
restauratie. Ook de drie tuinen van het stadspaleis ondergingen een transformatie. 
Geïnspireerd door de renaissancetuinen die Hiëronymus van Busleyden 500 jaar 
geleden liet aanleggen, koos landschapsarchitect Ronald van der Hilst voluit voor 
ontharding en vergroening. 

 

Net als in de zestiende eeuw, kreeg elke tuin een eigen invulling. De grote binnentuin is 
opgevat als hortus catalogus of wetenschapstuin en een ode aan Rembert Dodoens. 
Hier bewonder je niet alleen een buste van de Mechelse botanist, maar ook heel wat 
van de planten die hij beschrijft in zijn Kruidenboek uit 1554. De kleinere binnentuin, die 
ingericht is als een hortus ludi of tuin der lusten, brengt bijzondere plantensoorten 
samen rond een waterpartij. De derde tuin tenslotte, is aangelegd als hedendaagse 
meditatietuin. Het is een intieme stilteplek waar je tijdens je museumbezoek even kan 
pauzeren. 

 

“Het is belangrijk dat erfgoed geen stille getuige is, maar deel uitmaakt van het leven in 
de stad. De tuinen van Museum Hof van Busleyden zijn daar een mooi voorbeeld van”, 
zegt schepen van Erfgoed Greet Geypen. “Ze zijn historisch geïnspireerd, maar tegelijk 
open en toegankelijk voor iedereen die in de buurt woont, werkt of op bezoek is. 
Intussen zien we ook hoe de tuinen elk jaar verder groeien en steeds mooier worden, 
wat de beleving alleen maar versterkt. Zo ontstaat er een plek waar geschiedenis, 
natuur en ontmoeting samenkomen. Dat past perfect binnen de ambitie om erfgoed in 
Mechelen dichter bij mensen te brengen.” 

 



Actief ontdekken of gewoon genieten 

Twee jaar na de heropening van het museum tonen de tuinen zich in al hun glorie. En 
dus breidt Museum Hof van Busleyden zijn buitenprogramma verder uit. Vanaf 1 april 
kan iedereen de museumtuinen op verschillende manieren ontdekken en beleven. 

 

Voor wie alles wil weten over de rijke symboliek en geschiedenis van deze plek, is er de 
rondleiding Wandelen door weelderige renaissancetuinen. Samen met een gids verken 
je de drie tuinen van het stadspaleis. Individuele bezoekers kunnen aansluiten bij een 
instaprondleiding, telkens op de eerste zondag van de maand. Groepen kunnen hun 
bezoek via de website reserveren. 

 

Daarnaast is er een speels en creatief aanbod. Speciaal voor de jongste bezoekers, 
krijgt het familieparcours doorheen de museumzalen een vervolg in de tuinen. Een 
ludieke tocht met uiteenlopende opdrachten stuurt gezinnen met kinderen op 
ontdekking in het groen. Tijdens de zomermaanden keert Schatten van Vlieg terug naar 
de museumtuinen. Voor scholen is er dan weer een tuinpakket op maat beschikbaar. En 
ook de twee volgende workshops voor volwassenen sluiten inhoudelijk aan bij de 
tuinen. Op zondag 29 maart kom je alles te weten over kiemgroenten, op zondag 26 april 
begeleidt een tuinarchitect je bij het maken van een beplantingsplan voor je eigen tuin. 

 

Tenslotte wordt er ook gedacht aan wie rustig wil genieten in het groen. In mei pakt het 
museum uit met Meiklokjes en gaat er elke zaterdag een beiaardconcert door. Geen 
betere plek om daarvan te genieten dan het terras van de koffiebar van het museum, 
waar je tijdens de openingsuren steeds terecht kan. 

  

Tuinen als verlengstuk van het museum 

“Met ons tuinaanbod zetten we volop in op de beleving van het stadspaleis als geheel,” 
vertelt directeur van Museum Hof van Busleyden, Lianne Kamminga. “De tuinen maken 
integraal deel uit van het verhaal van Hiëronymus van Busleyden en van de 
renaissancecultuur die hier tot bloei kwam. We willen bezoekers uitnodigen om niet 
alleen de zalen, maar ook deze groene ruimtes te ontdekken. Tegelijk zijn de tuinen 
vandaag opnieuw een levendige plek in de stad: een plek waar je kan leren, deelnemen 
aan activiteiten of gewoon even vertragen. Met rondleidingen, workshops en momenten 
om rustig te genieten in het groen willen we zoveel mogelijk mensen laten kennismaken 
met deze bijzondere omgeving.” 

 



Het tuinaanbod van Museum Hof van Busleyden is beschikbaar van 1 april tot 31 
oktober 2026. Inschrijven voor de tuinrondleidingen en de workshops voor volwassenen 
kan via www.hofvanbusleyden.be. 

 


