Pasen in Bokrijk: samen nieuwe rituelen maken

Feesten en rituelen waren vroeger vaste momenten van vertraging en verbinding. Bokrijk
wil die traditie graag doorgeven én inspiratie bieden voor nieuwe gewoonten. “We zijn
vandaag individualistischer, hebben het ‘te druk’ om écht te connecteren. In die context
willen we mensen terug vaste verbindende momenten aanreiken. Met onze events
inspireren we bezoekers om met vrienden of familie nieuwe rituelen te maken. Op 5en 6
apriltrappen we dit opzet af, met Pasen in het museum, inclusief grote paaseieren-
raap”, zegt Igor Philtjens, voorzitter van Het Domein Bokrijk vzw en gedeputeerde van
Erfgoed. Ook tijdens de rest van de paasvakantie kan je in het Openluchtmuseum in
oude paasspelen en -gebruiken duiken.

Waar komen paastradities vandaan?

Al sinds de 7de eeuw was het voor christenen verboden om tijdens de vastenperiode
producten van warmbloedige dieren te eten, zoals vlees, melk, boter en ook eieren.
Eieren werden dus bewaard. Met Pasen waren er grote hoeveelheden die snel moesten
worden opgegeten. Bijgevolg zamelde men de eieren tijdens de Goede Week deur aan
deurin en versierden ze met koffiedik (bruin), uienschillen (geel), rode kool (paars),
spinazie (groen) en lindebloesem (roze). Voor extra glans: insmeren met spekzwoerd.
De gekleurde eieren kreeg je als prijs bij familiale ‘paaswedstrijden’ zoals hardlopen,
boogschieten en kegelen. Uit deze gebruiken zou de traditie van de paaseierenraap voor
kinderen zijn gegroeid.

Tijdens de paasvakantie blaast Bokrijk de eeuwenoude tradities van paaseieren kleuren,
paasspelletjes spelen en paaseitjes rapen nieuw leven in. Waarom ze dat doen? Omin
een samenleving waarin verbinding geen evidentie meer is, bezoekers te inspireren
vaste momenten aan te grijpen en samen nieuwe rituelen te maken.

Paasvakantie in Bokrijk

In het Openluchtmuseum geniet je tijdens de paasvakantie van een fantastisch
paasprogramma. Vakmensen tonen hun kunde en je ontdekt oude paasgebruiken. Zo
leer je paaseieren kleuren met natuurlijke materialen en staan er leuke ateliers op het
programma waar je zelf aan de slag kan gaan. Mag er wat competitie zijn? Waag je dan
aan de traditionele paasspelletjes zoals eierrollen, eierestafette en mastklimmen.

Paasfeest anno 1900



Sommige tradities doorstaan moeiteloos de tand des tijds. Zeker wanneer ze mensen
samenbrengen. Geen paasfeest zonder kleurrijke eitjes verstopt in het gras. Op
paaszondag en -maandag beleef je het in het Openluchtmuseum: Living History acteurs
voeren je mee naar een paasfeest van meer dan 100 jaar geleden, met een stevige
paaspreek van meneer pastoor, broden gooien voor de armen en live muziek. Daarna
volgt de indrukwekkende paaseierenraap waarbij de champetter een oogje in het zeil
houdt.

Vind het struisvogelei

Dit jaar voegt Bokrijk weer een extra dimensie aan de paaseierenraap toe: in elke
raapweide verstoppen ze een struisvogelei. Met twee paaseierenrapen per dag op twee
verschillende raapweides, maakt dat maar liefst 8 struisvogeleieren. Wie het
struisvogelei vindt, wint een mooie prijs. Zoeken maar!

Praktische info

Datum en tijd: 4 aprilt.e.m. 19 april, 10 u. - 18 u.

(paaseierenraap enkel op 5 en 6 april, het Paasfeest start om 10.30 u. enom 13.45 u.)

Locatie: Openluchtmuseum Bokrijk

Tickets: Je betaalt de toegangsprijs voor het Openluchtmuseum. De
paasactiviteiten zitten hierin inbegrepen. Museumtickets kunnen op voorhand worden
gekocht via www.bokrijk.be. Met het familieticket betaal je slechts € 37 voor 2
volwassenen en max. 4 kinderen (3 t.e.m. 12 jaar). Bokrijkabonnees hebben gratis
toegang.



